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YAYINEVİNİN NOTU 


Ömer Nasuhi Bilmen, ülkemizin son yüzyılda yetiştirdiği en önemli âlimlerden biridir. Bilmen, Osmanlı'nın son zamanlarını görmüş ve dolayısıyla geleneksel eğitim yollarından geçmiş ama aynı zamanda Cumhuriyet döneminde Üniversite'den Diyanet'e bir çok çağdaş kurumda görev almıştır. 
Bu yönüyle, geçiş dönemine özgü sorunları bizzat yaşamış, bunların çözümüne dair bizzat bir gayret içinde olmuştur. 


Merhum Ömer Nasuhi Bilmen, özellikle, Osmanlı dini eğitiminin omurgasını oluşturan ehl-i sünnet ilkelerine sadakatteki titizliği ile dikkat çeker. Bu özelliği yanında, eserlerine sinmiş olan gönül adamlığı da anılmaya değerdir. Bir çok eseri, onun bu yönünü belirgin kılan şiirler, ifadeler ve yaklaşımlarla bezelidir. Yine merhum Bilmen, akademik ve ilmi eserler yanında, halkın pratik ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik eserleriyle de önemli hizmetler etmiştir. 


Biz de yayınevi olarak, merhum Ömer Nasuhi Bilmen'in eserlerini yeni bir anlayışla ele alarak yayınlama ihtiyacı his- 


10 » İSLAM AKÂİDİ (TEVHİD İLMİ) 


settik. Eserleri, muhtevaları bakımından güncelliklerini korumaktaydılar ama dil bakımından bir sadeleştirmeye ihtiyaç duyuyorlardı. Bunun yanında, bu eserlerdeki akademik yöntemi de güncelledik, yeni notlar ve açıklamalarla eserleri daha da donanımlı olarak sunmayı arzu ettik. Buna göre, eserler günümüzün, yaşayan diline aktarılmaya çalışıldı. Gerekli görülen açıklamalar dipnotlarla verildi. Yine dipnotlarda, yazar tarafından çeşitli kitaplara yapılan atıflar ele alınarak o kitapların güncel baskılarındaki sayfa numaraları tespit edilip gösterildi. Hadis tahriçleri yapıldı, indeksler oluşturuldu, hazırlıkta kullanılan kaynakça eserin sonunda yer aldı. 


Bu dizi ile, yakın dönem ilmi ve dini hayatımızın önemli bir şahsiyetinin eserlerinin yeniden gündeme taşınabileceği ümidini taşıyoruz. Eserlerin hazırlıklarını büyük bir özveri ve şevkle gerçekleştiren bütün ilim erbabına bu vesileyle teşekkür ediyoruz. 


Semerkand 


ÖMER NASUHİ BİLMEN 


1883'te Erzurum'un Salasar köyünde doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, annesi Muhibe Hanım'dır. İslâmi ilimlerde temâyüz etmiş bir aileye mensuptu. Küçük yaştayken babasının vefat etmesi üzerine, Ahmediyye Medresesi müderrisi ve nakibüleşraf kaymakamı olan amcası Abdürrezzak İlmi Efendi'nin himayesine girdi. Erzurum müftüsü Narmanlı Hüseyin Efendi'nin rahle-i tedrisâtında yetişen Bilmen, 1908 yılında İstanbul'a geldi. 


Fatih dersiamlarından (müderris/profesör) Tokatlı Şakir Efendi'den icazet aldı. Ders Vekâleti'nce açılan imtihanı kazanarak 1912'de henüz 28 yaşında iken Beyazıt dersiâmı oldu. Bu arada okumakta olduğu, zamanın Hukuk Fakültesi olan Medresetü"l Kudat'ı birincilikle bitirdi. 1913'te, Fetvâhâ- ne-i Ali müsevvid mülâzımlığına getirildi. 1915'te Heyet-i Te'lifiyye üyeliğinde bulundu. 


“Uzun ayrılıktan sonra tekrar valideme ve biricik kardeşime kavuşmuştum. Dünyanın en mutlu insanı olmam gerekirken harp faciası memleketi sarmış, Çanakkale Savaşı da başlamış idi. İstanbul'u hiç tanımayan üç hanımı İlannesi, hanımı ve yengesi] evde bırakır kardeşimle beraber askerlik şubesinin yolunu tutardık. Her sabah gittiğimiz şubeden izdiham yüzünden akşam geri dönerdik.” diyerek anlattığı savaş yıllarında, Çanakkale harbinde, kardeşi şehit oldu. 


1922 yılına kadar bu görevine devam etti. 1916'da ise 
“Daru'l-Hilâfe”de fıkıh müderrisi oldu. 1923'te Sahn medresesi kelâm müderrisi olan Bilmen, 1943'te İstanbul müftülüğü- ne seçimle getirildi. 


30 Haziran 1960 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin beşinci Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı. Ancak bu görevde daha bir yılını bile doldurmadan emekliye ayrıldı. On ay gibi kısa bir sürede görevinden ayrılmasının nedeni, dönemin yöneticilerinin Türkçe ezan ve daha birçok konuda Diyanet İşleri Başkanlığı'nı politik amaçlarına alet etmek istemesiydi. 
Ömer Nasuhi Bilmen, dini meselelerde asla taviz vermeyen, ilkeli bir âlimdi. Nitekim 1960'lı yıllarda dinde reformun gerekliliğini savunan ve bunun için çalışanlara “bozulmayan bir dinde reform olamaz” diyerek karşı çıkmıştır. 


Altmış yıllık eğitmenlik hayatının neredeyse yirmi yılını Daruşşafaka Lisesi'nde “ahlak ve yurttaşlık dersleri” vererek geçirmiş, İstanbul İmam Hatip Okulu'nda ve İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nde de hocalık yapmıştır. Fatih, Süleymaniye, Ayasofya'da vaaz ve sohbetler tertip etmiştir. Hayatının sonuna kadar ilmi çalışmalarını sürdüren Ömer Nasuhi Bilmen hocaefendi, sekiz ciltlik tefsirini emekli olduktan sonra yazmıştır. Arapça, Farsça ve Fransızca”yı çok iyi bilirdi. Edebiya- ta, özellikle de şiire meraklıydı. 


İlmi, ahlakı, samimi dindarlığı ve tevazuu ile halkımızın güvenini kazanmıştı. İnanç, ibadet ve ahlâkta Ehl-i sünnet 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inancını liyakatle temsil etmişti. Dönemin aktif politikasından uzak kalmış, ülkemizin en hassas dönemlerinden biri olan 1960'lı yıllarda Diyanet İşleri Başkanlığı görevine getirilmiş; bu görevde iken ezanın Türkçe sözlerle okunmamasına dair büyük mücadeleler vermişti. 


İslâm hukuku alanındaki otoritesi her zaman takdir edilmiştir. Hatta İslâm hukukunun en temel kavramlarını ve meselelerini ele alan Hukuk-ı İslâmiyye ve Istılahât-ı Fikbiyye Kâmusu adlı eseri yurt dışında ve ülkemizin akademik çevreleri ile en üst düzeydeki yargı organlarında kabul görmüş, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından da 1949 yılında basılmıştır. 


Hayatının büyük bir kısmını telifle geçiren hocamız, 12 
Ekim 1971'de, İstanbul'da 87 yaşında vefat ettiğinde ardında hoş bir sada bıraktı. Eğitimden Diyanet teşkilatındaki yöneticiliğine, ilmi araştırmalarından, Beyânulhak, Sırat-ı Müstakim, Sebilürreşad gibi haftalık dergi ve mecmualardaki fikri ve dini makalelerine kadar hep halka hizmet içinde oldu. Hocaefendi'nin kabri İstanbul Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği'ndedir. 


Eserleri: İki Şuküfe-i Taaşşuk, (İki Aşk Çiçeği) Roman, 1904, Kur'an-ı Kerim'den Dersler ve Öğütler, 1947; Büyük İslâm İlmihali, 1947. Yüksek İslâm Ahlâkı, 1949. Hukuk-u İslâmiyye ve Istlâhdâti-ı Fıkhiyye Kâmüsu, (8 cilt), 7949, Süre-i Feth'in Türkçe Tefsiri, 1953, Dtilây-ı İslâm (İslâm'ın diğer dinlere üstünlüğü), 7953, Büyük Tefsir Tarihi, ( 2 cilt), 1955, Muvazzah İlmi Kelam, 1955, Dinf Bilgiler, 1959: Mülehhas İlmi Tevhid Akaid-i İslâmiyye, 1962; Hikmet Goncaları (Beş yüz Hadis Tercüme ve İzahı), 7963, Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali Alisi ve Tefsiri, (8 cilt), 1963; Nüzhetül Ervâh (Divan), 1968, Istanbul'un Tarihçesi ve Fetih, 1972, Beyânülhak, Sebilürreşâd, Sırat-ı Müstakim dergilerinde yayımlanmış makaleler. 


İSLÂM AKÂİDİ 
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ÖNSÖZ 


Hamd, bütün insanları ilâhi zatını birleyecek ve tasdik edecek bir fıtrat ve kabiliyette yaratan Allah'a mahsustur. İnsanlığa Yüce Allah'ın birliğini, kudret ve azametini, en yüce hükümlerini öğreten ve bildiren Resul-i Ekrem'e salât ve selam olsun. 


Yine salât ve selam o mübarek Peygamberimiz'in ailesi- ne ve ashabına olsun ki onlardan her biri bir hidayet ve saadet yıldızı olup insanlığın ufuklarını aydınlatmaya çalışmış, kendilerine uyanlar çok nurani bir hale kavuşmuşlardır. 


Bu eser Tevhid İlmi'ne ait olup, altı bölüm şeklinde tertip edilmiştir. 


BİRİNCİ BÖLÜM 
ALLAH'IN BİRLİĞİ 


1. Tevhid İlmine Giriş 


İslâm inancına, ahlâkına, muamelatına dair dini ilimler meydana getirilmiş olup, bu konularda öteden beri İslâm âleminin, hatta bütün doğu ve batının kütüphanelerini süslemekte olan yüz binlerce eser tasnif edilmiştir. 


Müslümanlıkta en büyük temel, İslâm inanç esaslarıdır. 
Tertemiz, hikmete uygun olan İslâm inancıyla ruhunu, vicdanını aydınlatmayı başaramamış olan bir kimsenin hakiki, Allah katında makbul, akla ve hikmete! uygun olan bir dine ulaşabilmek için İslâm inanç esaslarına ait meseleleri genel anlamda (icmali) dahi olsa bilip tasdik etmesi gerekir. 


! Hikmet, fiilde ve fikirde hakka ve doğruya isabet etmek demektir. Hikmet, bir diğer tanımla zan ve kanaatin ötesinde inancı ifade eden kesin delil demektir. Bunların yanı sıra hikmet nefsin, şeytanın ve riyazetin afetlerini bilmek şeklinde de tanımlanmaktadır. Bkz. Tehanevi, Keşşafu istilabdöti7-funün, “hikmet” maddesi, Beyrut 1996, 1, 701. 
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İslâm inanç esaslarının temel kaidelerini ihtiva eden dini hükümlerin kaynağı olan ilme “tevhid ve sıfat ilmi” denilmiştir. İnsanlar bu ilim sayesinde şüphe felaketinden, bâtıl düşüncelerin karanlıklarından kurtulurlar. Cenâb-ı Hakk'ın denk ve ortaktan münezzeh, bütün kemal sıfatlarıyla nitelenmiş bulunduğunu delilleriyle bilerek onu birlemeye (tevhide) çalışırlar. Şöyle diyerek de kulluk dillerini süslemeyi, kalplerini nurlandırmayı başarmış olurlar. 


Zİ Sapan İş 4S 
Yl Sp Y o 


“Ki yeki hestü diger nist 
Vahdehu lâ şerike illâ hü” 
“Bir Yüce Yaratıcı vardır, başkası yoktur, 


O birdir, O'nun ortağı yoktur, ancak O vardır.” 


2. Tevhid İlminin Tanımı, Konusu, Gayesi ve Oluşumu 


Tevhid ilmi, Allah Teâlâ hazretlerinin zatından ve sıfatlarından, nübüvvet ve risâlete ilişkin meselelerden, başlangıç ve sonuç itibariyle yaratıkların hallerinden bahseder. Bu yaratıkların nereden meydana geldiğini, mahlukatı var eden Zat-i Bâti'nin kudret ve azametini, bunların yaratılış hikmet ve gayelerini İslâm kanunlarına göre açıklayan ilimdir. Yani bunlara dair dini ve akli delillere dayalı olarak bilgi verir. 


Tevhid ilminin konusu, ilk dönem âlimlerine göre Allah'ın Zatı'dır. Çünkü bu ilimde Allah'ın zatından ve sıfatlarından, dünya ve ahirete ilişkin fiillerden İslâm kanununa göre bahsedilir. Sonraki dönem âlimlerine göre bu ilmin konusu, malumdur.? Zira dini inançların kesin delillerle bilinmesi 


? Doğrudan doğruya inançla alakalı olan veya bu inançlara vesile olan insan bilgisinin konusuna giren her şey tevhid ilminin konusunu oluşturur. 
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için malumun durumlarından özel bir şekilde bahsedilmesi gereklidir. 


Tevhid ilminin gayesi ve önemli faydaları şunlardır: 


1. Taklit çukurundan yakin? zirvesine yükselmek, 
2. Doğru yolu bulmayı isteyenleri irşat etmek, 
3. İnatçıları susturmak, 


4. Müslümanların inançlarını bâtıl ehli olan kimselerin ileri sürdükleri şüphelerden korumak. 


Sonuç olarak dünya ve ahiret saadetine kavuşmaktır. Bu sebeple tevhid ilmi, ilimlerin en şereflisidir. 


Tevhid ilmine ‘kelam ilmi” adı da verilmiştir. Çünkü bu ilimdeki konuların en meşhuru Kelamullah'a, yani Kur'an-ı mübin'in mahiyetine dairdir. Bundan dolayı kendisine bu isim verilmiştir. 


Kelam ilminin oluşum aşaması üç döneme ayrılmıştır: 


Birinci dönem: İnançla ilgili konular, Hz. Peygamber (a.s) döneminde bir araya getirilip düzenlenmiş değildi. Müslümanlar gerekli olan bilgileri bizzat Kur'ân-ı Kerim'den, Resul-i Ekrem'den (a.s) ve ileri gelen sahabilerden öğrenebiliyorlardı. Daha sonra İslâm coğrafyası genişlemiş, din âlimleri de “tevhid ilmi, fıkh-ı ekber” adıyla akaide dair bir ilim da- 


* Yakin kavramı, sözlük anlamı itibariyle “bir şeyi iyice bilmek, kesin olarak bil- 


mek” demektir ve “şüphenin zıddı” şeklinde açıklanmaktadır. Terim olarak ise “süpheye yer bırakmayacak şekilde zannı ortadan kaldıran kesin inanç” diye tarif edilmektedir. İbn Manzur, Zisanü'larab, “ykn” mad.; Şartüni, Akrebu T-mevarid, “ykn” mad., IH, 1500; et-Tehanevi, Keşşâf. “yakin” mad., TI, 1812. 

'  Fıkh-ı ekber, en büyük fıkıh demektir ve inançla ilgili konular için kullanılmıştır. Bu terim İmam Âzam Ebü Hanife tarafından kullanılmıştır. O fıkhı, “insanın kendi lehinde ve aleyhinde olanları bilmesi şeklinde tarif ederek, bu tanımın içine İslâm inançları da girdiğinden inaçla ilgili olan kısmına “fıkh-ı ekber” ünvanını uygun görmüştür. Bk. Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi Giriş, İstanbul 1996, s. 47—48. 
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lı oluşturmuşlardır. Kelam ilminin birinci dönemi bu şekilde, meydana gelmiştir. 


İkinci dönem: Daha sonra birtakım bid'at sahibi kimseler türemiştir. Bunlar İslâm inançları konusunda delillere dayanmayan şeylere tutunmak suretiyle yanlış düşünceler ortaya koyuyor, haddini bilmeyerek ehl-i sünnet mezhebine muhalefet ediyorlardı. Bu kimseler kendi kanaatlerine dayanarak felsefe ile karışık “kelam” adıyla bir ilim ortaya koymaya çalışmışlardı. Bunun üzerine gerçek anlamda din âlimi olan zatlar Ehl-i Sünnet'e ait olmak üzere farklı bir kelam ilmi ortaya koyarak bid'at sahiplerinin kitaplarına engel olmuşlar, onların iddialarını en kuvvetli delillerle çürütmüşlerdir. İkinci dönem bu şekilde meydana gelmiştir. 


Üçüncü dönem: Daha sonra İslâm coğrafyasında felsefe- nin aşırı bir şekilde yayılmasından dolayı İslâm âlimleri felsefi teorilerin İslâm inançlarına aykırı kısımlarını kelam ilmi çerçevesinde araştırıp incelemişler, gerek bir kısım filozofların ve gerekse onların peşine düşmüş olan birtakım sapık fırkaların yanlış inançlarını ve teorilerini sağlam delillerle reddedip çürütmeyi başarmışlardır. İşte bu şekilde üçüncü dönem meydana gelmiştir. Bir İslâm ilim dalı olmak üzere kelam ilmi bugünkü halini almıştır. 


3. Dini Hükümler (Ahkim-ı Şer'iyye) ve Kaynakları 


Dini hükümler başlıca üç kısımdır. Bir kısmı inançlarla ilgilidir. Tevhit ilmi/kelam ilmi bu kısmı ihtiva eder. Diğer bir kısmı da amelle (pratik) ilişkilidir ki, fıkıh ilmi/İslâm hukuku bu kısmı içerir. Üçüncü kısım ise ahlâka, kalbin kemaline, ruhun arındırılmasına yöneliktir. Ahlak ve tasavvuf ilmi bu kısmı içermektedir. 


Dini hükümlerin (Ahkâmr-ı şer'iyye) kaynakları, yani bu mübarek hükümleri öncelikle şekillendiren ve aydınlatan 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kaynaklar “edille-i erbea” (dört delil) denilen; Kitâbullah (Kur'an), Sünnet-i nebeviyye (Hz. Peygamber'in (a.s) sünneti), icmâ ve kıyâs-ı fukahâ'dan (müslüman âlimlerinin kıyası) ibarettir. 


4. Dört Delil (Edille-i Erbea) 


Delil, sözlükte mürşit, rehber anlamına gelmektedir. Terim olarak ise, kendisini bilmenin başka şeyin bilgisine götürdüğü şeydir. Birinci şeye “dall” (delalet eden), ikicisine “medlül” (işaret edilen) denir. Delil kelimesinin çoğulu “edille”dir. 


Deliller kat'i ve zanni olmak üzere ikiye ayrılır. Ortaya koyduğu hususları yoruma, değiştirmeye imkân vermeyecek bir şekilde ispat eden delillere “kat'i delil” (kesin delil) denir. 
Kur'ân-ı Kerim ve mütevatir hadislerin apaçık beyanları ve büyük müctehitlerin bir konuda ittifak etmeleri bu türden delillerdir. 


Yorum ve te'vile, başka türlü anlaşılmaya ihtimali bulunan delillere ise “zanni delil” adı verilir. Haber-i vahid? türün- den olan bir kısım hadisler ve müctehitlerden bazılarının icthat ve kıyas yoluyla vardıkları sonuçlar bu türdendir. 


5. Dört Delilin Tanımı 


Kur'an (Kitâbullah): Allah (c.c.) tarafından, son peygamber Hz. Muhammed'e (a.s) Cebrail (a.s) vasıtasıyla vahyedilen Kur'an-ı mübindir. Kur'an, Yüce Allah tarafından vahyedilmiş bir yüce mucizedir. 


5 Genel olarak haber-i vahid, “bir veya iki kişinin ya da daha fazla kimsenin 
aynı orandaki kişilerden rivayet etmiş oldukları ve mütevatir mertebesine ulaşamayan haber” şeklinde tanımlanmaktadır. el-Cürcâni, Seyyid Şerif, et-Ta'rifât, “Haber” mad., Kahire 1938, s.86; et-Tehanevi, Keşşâfu ıstilabati”lfünün ve”l-ulüm, “Haber” mad., 1, 738. 


24 = İSLAM AKÂİDİ (TEVHİD İLMİ) 


Sünnet-i nebeviye: Yüce Peygamberimiz'in sözleri, fiilleri ve herhangi bir olay veya durumu onaylayıp kabul etmeleridir. Resul-i Ekrem'in sözlerine “kavli sünnet”, mübarek fiillerine “fiili sünnet” ve yapıldığını gördüğü bir şeye karşı susup inkâr ve reddetmemesine “takriri sünnet” denir. Takriri sünnet, o şeyin caiz olduğunu gösterir. 


İcmâ-ı ümmet: Bir asırda bulunan İslâm müctehitlerinin dini bir hüküm konusunda ittifak etmeleridir. Aklın ortaya koyduğu bir hüküm konusunda ve yalnız açık nakle dayanan konular hakkındaki ittifaka icma adı verilmez. Âlemin yaratıldığına ve kıyametin gerçek olduğuna dair ittifaklar gibi. Sıradan insanların bir şey hakkındaki ittifakı icma sayılmaz. 


Kıyas-ı fukahâ: Bir konuda mevcut olan hükmün, taşıdığı illet sebebiyle, aynı hükmü akıl yürütme (rey) ve ictihat yoluyla benzer bir konuda ortaya koymaktır. 


Meselâ: Buğdayın faiz konusu mallardan olduğu nas ile bilinmektedir. Bunun ictihat noktasındaki illeti, ölçülebilir cinsten olmasıdır. Bu illet, pirinç ve darıda da vardır. Bu sebeple buğdaya kıyas yapmak suretiyle darı ve pirincin de faiz konusu mallardan olduğuna hükmedilir ki, bu kıyastan başka bir şey değildir. 


6. Burhâni ve Kitâbi Deliller 


Burhan, delil demektir. Hiçbir şüphe bulunmayan kesin hükümlere (yakıniyyat) dayanan akıl yürütmedir. Bu öncüller fazla düşünmeden, kendiliğinden ve kaçınılmaz bir şekilde yakıniyyattan ise bunlara zorunlu bilgi (zaruriyyat) denir. 
Eğer başka bir şey vasıtasıyla yakıniyyattan ise bunlara, delile başvurmak suretiyle elde edilen bilgi anlamında “nazariyat” denir. 
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Mesela: 
5, 10'un yarısıdır, 
10 da 20'nin yarısıdır, 


O halde 5, 20'nin 1/4'dür, denilse bu öncüllere “yakıniyat” adı verilir. 


Fakat, 

Âlem yaratılmıştır, 

Her yaratılanın bir yaratıcısı vardır, 

O halde bu âlemin de bir yaratıcısı vardır, 

denilse bu öncüllerin her birinin kesin önermeler oldu- 


ğu dolaylı olarak bilinir. İşte buna nazariyat denir. 


Sonuç olarak delillerin bir kısmı böyle mantık ilmi açısından “burhani deliller” (kesin akli delil) olarak adlandırılmaktadır. Bir kısım deliller de Kur'ân-ı Kerim'in yüksek ifadelerinden ibaret olduğundan bunlara da “kitabi deliller” (nakli deliller) adı verilmektedir. Mesela: Cenâb-ı Hakk'ın birliği hakkında: 


GALA ANY az Ceo Ss Şİ 


“Eğer yerde gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı fesada uğrarlardı” (Enbiya 21/22) buyrulmaktadır. 


7. Bilginin Kaynakları 


Kelam ilminde bilginin kaynakları üçtür: Akıl, duyular ve doğru haber (haber-i sadık). Doğru haber, mütevâtir haber ve peygamberin verdiği haberden ibarettir. 


Şöyle ki, akıl ilâhi bir bağıştır. Pozitif bilimleri elde etmeye, kıyasa dayalı bilgilerle Yüce Allah'ın sıfatları ve fiilleri konusuna ilişkin hükümleri anlamaya dayanaklık eden, insana ait bir kuvvettir. 


Duyular ise görme, işitme, dokunma, tadma ve koklama denilen beş kuvvettir. Doğru habere gelince bu da mütevâtir haber ve peygamberlerin haberinden ibarettir. 


Mütevatir haber, yalan söylemek üzere bir araya gelmeleri akli açıdan mümkün olmayan bir topluluğun, aklın ve duyuların alanına giren bir konuya dair vermiş oldukları haberden ibarettir. Nitekim görmediğimiz memleketlerin ve şahısların varlığı bu tür haberlerle bilinmektedir. 


Peygamberlerin haberi (haber-i enbiya), peygamberlik ve risâlet görevine sahip olan üstün şahsiyetlerin vermiş oldukları haberler demektir. Bu kimseler, günahlardan korunmuş (masum), ilâhi vahye ulaşmış, peygamberliklerini ortaya koyan mucizelere sahip olduklarından, haber verdikleri her şey tamamen hakikattir. Şu da var ki, onlar adına rivayet edilen haberler, hadisler farklı derecelerdedir. Bunlar mütevatir, meşhur? ve ahad hadis diye üç kısma ayrılır. Mütevatir veya meşhur bir şekilde rivayet edilegelmemiş olan haberler kesin delil niteliğinde değillerdir. Onlar zan ifade ederler. 


8. Kelam İlminde Kullanılan Deliller 


Bunlar başlıca dört kısımdır. Birincisi, Kur'an'ın âyetleridir. İkincisi hadis-i şeriflerdir. Üçüncüsü, İslâm müctehitlerinin icmâı ile ortaya konan esaslardır. Dördüncüsü de akli delillerdir. Kelâm ilmindeki bütün konuların dayanağı bunlardan ibarettir. Nakli ve akli delillerle ortaya konmayan ve temellendirilmeyen mesele bir inanç esası olamaz. 


6 Meşhur haberler de ahad haber kısmından olmakla beraber, haberin ortaya 
çıktığı ilk asırdan sonra yaygınlık kazanmış ve mütevatir şartlarını tamamlayan bir topluluk tarafından nakledilmesi sebebiyle de ahad haberlerden ayrı tutulmuştur. et-Tehanevi, Keşşâ/f, “Haber” mad., I, 738. 
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9. Kuran Metodu Neden İbarettir? 


Kur'an'ı azimuşşan büyük bir mucizedir. O çok açık ve aydınlık, geniş bir hakikat yoludur. O öyle apaçık bir kitaptır ki, bütün insanlığa hitap eder. Bütün insanlığa refah ve mutluluk yollarını gösterir. İnsanları hem bedenen hem ruhen hem de fikren olgunluğa sevk eder. 


Yüce Kur'an âyetleriyle inanca, ahlâka, muamelata, evrende var olan olaylara ve en muazzam tarihi hadiselere dair insanlığa en yüksek ilim ve fazilet yollarını öğretir. Nitekim değerli bir edip: 


Sİ ərzi 2 h 4 “ə 
JG “ər ALƏ sər 


“Bütün ilimler Kur'an'dadır. (Bunlar Kur'an-ı mübinde topluca işaret yoluyla mevcuttur.) Fakat insanlar bunları anlamaktan aciz kalmaktadır, bunu hakkıyla anlayamamaktadır” diyor. 


Gerçekte Kur'an hikmetlerin, tüm ilim ve tekniklerin aslını açıkça veya işaret yoluyla ihtiva etmektedir. Gönül ister ki, bu ulvi ilâhi kitaptan tam anlamıyla istifade etmeye gayret edilsin. 


Evet, İslâm âlimleri Kur'ân-ı Kerim'den istifade ederek kıraat ilmini, tecvid ilmini ortaya koyarak Kur'an'ın doğru bir şekilde okunma yollarını belirlemişlerdir. 


Bir kısım âlimler de Kur'ân-ı Kerim'deki nakli ve akli delilleri güzelce anlamışlardır. Bunun sonucunda Hak Teâlâ'nın birliğine ve diğer yüce sıfatlarına ait konuları bir araya getirip düzenleyerek tevhid ilmini oluşturmayı başarmışlardır. 


Yine diğer bir kısım âlimlerimiz de Kur'ân-ı Kerim'deki evlenme ve boşanmaya, mirasa, hibe etmeye, vasiyete, vakıflara, anlaşmazlıkları giderip düzeltmeye, tazminata ve diğer başka muamelatla ilgili konulara yönelik hükümleri bir araya getirip açıklamak suretiyle İslâm Hukukunu teşkil eden Fıkıh ilmini oluşturma şerefine ulaşmışlardır. 


İslâm âlimlerinden bir kısmı da Kur'an'ın geçmiş dönemlere ve birtakım değerli zatların hayat tarzlarına ait âyetleri dikkate alarak tarihe ve özelde peygamberler tarihine dair ilimleri ortaya koymaya gayret etmişlerdir. 


Kur'an'ı mübinde tıp bilimine, ameliyata, matematiğe, sanat eserlerine, tefekkür ve tartışma ilmine, irşad ve ikaz usulüne dair bir hayli âyetler mevcuttur. Bu yönüyle Kur'an temel ilimlerin esaslarını da içermektedir. 


Meşhur âlimlerden Ebu Bekr İbnü”l-Arabf (6. 543/1148)” “Kanunu't-te'vil” adlı eserinde diyor ki: “Kur'an 77450 kadar ilmi ihtiva etmektedir.” 


Sonuç olarak Kur'ân-ı Kerim daha birçok olağanüstülükleri, sırları, hakikat ve hikmetleri ihtiva eder. Onun sahip olduğu bu saadet yöntemini, hikmet ve fazilet yolunu güzel bir şekilde takip edenler, dünyada da ahirette de yücelirler ve kemale ererler. 


11. Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Bid'at 


İslâm dinine girenler genel olarak iki mezhebe ayrılmışlardır: 


Birincisi Ehl-i Sünnet denilen büyük bir mezheptir. Bunlar tamamen Rasülüllah'ın yolunu takip eden, Kur'an'la ve 


7 Ebu Bekr İbnü”l-Arabi, Endülüslü Maliki fâkihlerinin ileri gelenlerinden 
olup, hadisçiliği ile de tanınmaktadır. İslâmi ilimlerin hemen her branşında eserler kaleme almış bir zattır. Geniş bilgi için bk. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, “İbnü”1-Arabi, Ebu Bekir” maddesi. 
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Hz. Peygamber'in sünneti ile amelde bulunan halis Müslümanlardır. 


İkincisi de Ehl-i Bid”attır. Bunlar Ashab-ı kiramın ve Tabiinin” yapmadıkları, Kur'an, sünnet, icma ve kıyasın gerektirmediği ortaya çıkan her yeni şeye uyan kimselerdir. Bu sebeple Ehl-i Sünnetin dışında çeşitli İslâm mezheplerine uyanlara bid'at erbabı denilir. Bunlar küfre götüren eylemlerden ve sözlerden uzak kaldıkları müddetçe ehl-i kıble'den? sayılırlar. Bunlar küfürle suçlanamazlar. Ehl-i kıble ise İslâm Dinini, dinin zorunlu olarak emrettiği şeyleri kesin olarak kabul edip şehadet kelimesini sözle ifade eden kimselerdir. 


11. İslâm Kelamının Fırkaları 


Resul-i Ekrem (s.a.v.) Efendimiz'in ahirete irtihalinden bir süre sonra, Müslümanlar arasında ilmi ve siyasi bazı sebeplerden dolayı birtakım dini fırkalar ve mezhepler ortaya çıkmıştır. Bu İslâm fırkalarının en büyükleri on tanedir. Bunlar, Selefiyye, Maturidiyye, Eş'ariyye, Mu'tezile, Şia, Hâriciler, Mürcie, Neccariyye, Cebriye ve Müşebbihe adıyla tanınan fırkalardır. 


Bunlardan Selefiyye, Maturidiyye ve Eş'ariyye kurtuluşa eren (Fırka-ı Naciye) gruplardır. Bunların üçü de Ehl-i Sünnetten olup, inançları Allah”ın kitabına, Hz. Peygamberin hadislerine ve ümmetin icmaına dayanmaktadır. Aralarındaki ihtilaf, temel esaslara ait olmayıp teferruata yöneliktir ve birçoğu lâfzi tartışmalar türündendir. Bunların hiçbiri diğerini 
8 Hz. Peygamber'in (s.a.v) sahabelerini görme ve onlarla sohbet etme şerefine ulaşmış ikinci nesil Müslümanlar. 

? Ehl-i kıble: Kâbe'ye yönelerek namaz kılan kimseler demektir. Çeşitli kelam mezhepleri tarafından küfre girmediği kabul edilen ve Kâbe'ye doğru yönelerek namaz kılmanın farz olduğuna inanan değişik mezheplere bağlı bü- 


tün Müslüman gruplarını ifade eden bir kavramdır. Bk. Metin Yurdagür, “Ehl-i Kıble”, DİA, X, 515. 
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sapıklıkla itham etmez. Hepsi hidayet üzeredirler. Diğer yedi fırka ise aslında ehl-i bid'at'tan olan fırkaların başlıcalarını teşkil etmektedirler. 


1. Selefiyye: Ümmetin ilk müntesiplerinin, yani Sahabe- nin ve Tabiinin yollarına uyan zatlardır. Bunlar apaçık delillere dayanırlar. Müteşabih olan âyetlerin anlamlarını Allah'ın ilmine havale derler. Kitap ve sünnet ile sabit olan ve Ashâb- ı kiramın üzerinde ittifak etmedikleri konularla uğraşmazlar, ihtiyatlı davranırlar. 


2. Maturidiyye: Ebü Mansur el-Maturidi (6. 333/944) hazretlerini inanç noktasında imam olarak kabul eden kimselerdir. Fıkıh noktasında Hanefi mezhebine bağlı olanların büyük çoğunluğu inanç noktasında Maturidiyye mezhebine bağlıdır. 
Hanefilerin ilk nesli Selefiyye mezhebine bağlıydılar. 


3. Eş'ariyye: Bunlar Ebu'l-Hasan el-Eş'ari (6. 324/935) hazretlerini inanç noktasında imam olarak kabul eden kimselerdir. Maliki ve Şafii mezhebine bağlı olanların birçoğu Eş'ari'dir. Hanbeli mezhebinde olanların büyük bir kısmı Selefiyye, diğer kısmı ise Eş'ariyye'dir. 


4. Mu'tezile: Vasıl b. Ata'ya tâbi olanlardır. Bunlara göre büyük günah işleyen bir kimse ne mümindir ne kâfirdir; tevbe etmeden ölürse ebedi olarak cehennemde kalacaktır. 
Mu'tezile fırkasına göre insanlar, kendi seçimlerini ve fillerini kendileri yaratırlar. Bunlar kaza ve kaderin insan eylemlerine etkisini inkâr ederler. Bu sebeple bunlara “Kaderiye” adı da verilmiştir. 


5. Şia: Bunlar Hz. Peygamber'den sonra imametin Hz. 
Ali ve onun çocuklarına ait olduğunu iddia ederler. Şia'dan bazıları imamları peygamber ve ilah olarak kabul etmişlerdir ki, bunlara “Galiye” denir. Bunlar hulül inancını, yani Allah'ın insan bedenine intikal edip onlarla birleşerek ortaya çıkacağına inanırlar. Abdullah ibn Sebe, Galiye'dendir. Aslen Yahudi iken Müslüman görünerek Hz. Osman'ın şehit edilmesine sebep olmuş, Hz. Ali'nin ilah olduğunu iddiaya kalkışmış, ilk üç halife aleyhinde faaliyette bulunmuş, bu yolla İslâm âlemini parçalama siyaseti takip etmiştir. Şia'nın bir kolunu da Zeydiyye grubu oluşturur. Bunlar Zeynelabidin hazretlerin oğlu Zeyd'e bağlı oldukları iddiasındadırlar. Bunlara göre imamet Hz. Fatıma'nın çocuklarına aittir. Bunların birçoğu fer'i meselelerde Hanefi mezhebine bağlıdırlar. Yemen tarafında bulunmaktadırlar. 


Şia fırkasının bir de İmamiyye kolu vardır. Bunlar Hz. 
Ali'nin imam olduğuna dair açık âyet ve hadis (nas) bulunduğu kanaatindedirler. Ashabı kiramdan bazılarını -haşa- kâfirlikle suçlamaya kalkışırlar. 


Bunlardan Hz. Ali ile on bir evladı ve torunlarının imam olduğuna inananlara “İsna aşeriyye” denilir. Hz. Osman'ın şehit edilmesi üzerine bir kısım Müslümanlar Hz. Ali'nin tarafını tutmuş, onun halife olduğuna inanmışlardır. Bunlara “Şia”yı ula” denilmiştir ki, bu kimseler ehl-i sünnet inancıdadırlar. “Şerhu'l-mevakıf”ta'9 açıklandığı üzere, Şia mezhebi müntesipleri yirmi iki fırkaya ayrılmışlardır. Başlıcaları yukarıda yazdığımız üç fırkadan ibarettir. Bunlardan her biri de birtakım kollara ayrılmıştır. 


6. Hâriciler: Bunlar Hz. Ali'nin halifeliğine başkaldıran kimselerdir. Muttaki olmayan müminleri ve Hz. Osman ile Hz. Ali'yi ve bunlara uyanları mümin kabul etmezler. Bunlara göre, hata yoluyla dahi olsa Kur'ân-ı Kerim'e muhalefet eden kâfirdir. 


10 Şerbu”l-mevakıy, Ehl-i sünnet kelam âlimlerinden Seyyid Şerif el-Cürcani'nin 
Adududdin el-İci'nin e/-Mevakıf fi ilmi'-kelam isimli eserine yazmış olduğu şerhin adıdır.(ssy) 
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7. Mürcie: Bunlar Ebu Seltis Seman isimli şahsa tâbi olan kimselerdir. Bunlar bazı şubelere ayrılmışlardır.!! Bunlara göre iman, Allah'ı bilmek (marifetullah), O'na kalben muhabbet beslemek ve Hak Teâlâ'ya karşı büyüklenmeyi terk etmekten ibarettir. Kendisinde bu nitelikler bulunan bir kimse, günah işlese dahi kâmil bir mü'mindir. 


8. Neccâriyye: Muhammed b. Hüseyin en-Neccâr'a tâbi olan kimselerdir. Bunlar, insan fiillerinin yaratılması konu- 


11 Fazla taraftar bulamamış, ama bazı görüşleri itibariyle hayatiyetini devam ettiren bir itikadi ekoldür. Mezheplerin daha ziyade iç kavgaların yoğunlaştığı bir dönemde tartışılan konuların etrafında ortaya atılan görüşlerden doğduğu bilinmektedir. Mürcie de bu dönemde, yani h. 1. asrın ikinci yarısın- da yoğun olarak tartışılan büyük günah konusundaki görüşüyle temayüz etmiştir. (Muhammed Ebu Zehre, İslâm'da Siyasi, İtikadi ve Fıkhi Mezhepler Tarihi, trc. Sıbğatullah Kaya, İstanbul 1993, s. 129) Tartışılan problem şudur: “Büyük günah işleyen bir müminin inanç açısından durumu nedir, hala mümin sayılabilir mi?” 

Mezhepler Tarihi kaynaklarının verdiği bilgilere göre Hariciler böyle durumda olan birinin kâfir sayılacağını, Mu'tezile ise bu kişinin ne mü'min ne de kâfir sayılabileceğini, tevbe etmeden ölürse ebedi olarak cehennemlik olduğunu, fakat derece itibariyle kâfirden daha üst bir konumda bulunacağını söylemiştir. İlk dönem zühd hareketinin temsilcilerinden ve kader konusunda ılımlı bir kanaate sahip olan Hasan-i Basri ise böyle birinin münafık olduğunu söylemiştir. 

Bu konuda “küfürle beraber itaatin fayda vermediği gibi, imanla birlikte günah da zarar vermez” görüşüne sahip olanlar mürcie olarak isimlendirilmiştir. Bunlar, büyük günah işleyenin durumunu ahirete erteleyerek, durumlarını Allah'a havale etmişlerdir. Mürcie irca kelimesinden türemiştir. İrca ise iki anlamda kullanılmaktadır: 

1. Ertelemek, geciktirmek, mühlet vermek. 

2. Ümit vermek. 

Ünlü kelamcı Mezhepler tarihi yazarı Şehristani Mürcie adının ilk anlamda bu kişilere verilmesinin isabetli olduğunu ifade etmektedir. Çünkü onlar ameli inanç ve düşünceden ayırıp uzaklaştırıyorlardı. İkinci anlamda alındığında ise “küfürle beraber itaatin fayda vermediği gibi, imanla birlikte günah da zarar vermez” demek olur. (Şehristani, Muhammed b. Abdülkerim, e/-Milel ve'n-nibal, thk. Ahmed Fehmi Muhammed, Beyrut 1992, 1, 137, el-İci, Adududdin Abdurrahman b. Ahmed, e/-Mevakıf fi ilmi'-kelam, Beyrut ts., s. 427) 


ALLAH'IN BİRLİĞİ mn 55 


sunda ehl-i sünnet ile aynı fikirdedirler. Fakat ilâhi kelamın yaratılmış olduğunu iddia ederler. Bu konuda Mu'tezile ile aynı kanaattedirler. 


9. Cebriye: Bunlar Kab b. Sefvan adlı şahsa uyan kimselerdir. Bunlara göre insanlar hiçbir şeye kadir değildir; adeta cansız varlıklar gibidirler. Bütün insani eylemler yalnızca kaza ve kadere tâbidir, bunlarda insanın bir etkisi söz konusu değildir. 


10. Müşebbihe: Bunlar Cenâb-ı Hakk'ı yaratılmış varlıklara benzeten, onu beşeri olgulara benzeten, onun arş üzerinde oturduğuna inanan kimselerdir. Bir devirde, Hz. Ali ile Hz. 
Muaviye gibi, iki imamın bulunmasını dinen caiz görürler. 


Bugün İslâm âlemindeki insanların en büyük kısmı ehli sünnet mezhebindendir. Siyasi gaye peşinde olan birkaç fırka daha vardır. Sadece ilmigayeler peşinde olan diğer ehl-i bid'at fırkalar ise çok önceden yok olup gitmişlerdir. Artık bunların tarihe karışmış olan yanlış düşüncelerine, kanaatlerine iltifat edilmemesi gerekir. 


12. Akli Hükümler 


Aklın vereceği hükümler mümkin, vacip ve mümteni olmak üzere üç kısma ayrılır. Bunların mahiyeti ve hükümleri şöyledir: 


Mümkin, vacip ve mümteni'nin tasavvur edilmesi, aklın zorunlu olarak kabul ettiği bir husustur. Yetkin bir akıl, bir şey hakkında bu üç nitelikten biriyle hüküm verir. Mesela, her akıllı bilir ki, canlı bir insanın hayat sahibi olması zorunludur/vaciptir, yazar olması mümkindir, taş olması ise mümtenidir (muhal/imkânsız). Yani bir insan canlı olma niteliğini taşıdıkça bu üç niteliğe sahip olur. 
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Bunlar şu. şekilde tanımlanmışlardır: 


1. Vacip: Vacip, yokluğu imkânsız olan veya yokluğu mümkün olmayan şeydir. Yokluğu imkânsız olan bir varlığın var olması bizzat kendisinden kaynaklanıyorsa ona “lizatihi vacibu'l-vücüd” denir. Bu özellik Cenâb-ı Hakk'a aittir. Fakat varlığı başkasının var etmesiyle vacip ise ona “ligayrihi vacibu”l-vücüd” denir. Cenâb-ı Hakk'ın var olmasını takdir ettiği bir şeyin varlık alanına çıkması gibi. 


2. Mümkin: Varlığı da yokluğu da zorunlu (vacip) olmayan şeydir. Diğer bir ifadeyle yokluğunun düşünülmesi imkânsız olmayan şeydir. Bir insanın takdir-i ilâhi ile bin yıl yaşaması gibi. 


3. Mümteni: Yokluğu zorunlu (vacip) olan, varlığı mümkin bulunmayan şeydir. Allah Teâlâ'nın ortağı bulunması, ya da zıtların bir araya gelmesi, gece ile gündüzün aynı anda olmaması gibi. Bunun özelliği asla var olmamaktır. Diğer bir ifadeyle yokluğunun bulunması, varlığının imkânsız olmasıdır. 


Bu durumda vücüb, yokluğun imkânsızlığı, yokluğun mümkün olmaması demektir. İmkân ise varlığın da yokluğun da vacip (zorunlu) olmaması, bir başka deyişle varlığın da yokluğun da imkânsız olmamasıdır. 


İmtina (imkânsız) ise yokluğun zorunlu (vacip) olması, varlığın imkânsızlığı demektir. 

Lizâtihi vâcib'in üç özelliği vardır: 

Birincisi, varlığının başkasına muhtaç olmaması, başkasına bağlı bulunmamasıdır. 

İkincisi, kendi zatının kendi varlığını gerektirmesidir. 


Üçüncüsü de sahip olduğu nitelikler ve zatı itibariyle başkalarından üstün ve ayrı olmaktır. Böyle vacibu'l-vücud olma şerefi yalnız Cenâb-ı Hakk'a mahsustur. Onun zat-ı ulühiyeti hiçbir şekilde başkalarına muhtaç değildir. 
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13. Din ve Akıl nedir? 


Din, akıl sahibi olan insanları kendi tercihleriyle doğrudan doğruya hayır olan durumlara götüren Allah Teâlâ hazretleri tarafından tayin edilmiş apaçık bir kanundur. İnsanlar bu apaçık kanun sayesinde kâinatı yaratanın zatına ve sıfatlarına ait hükümleri öğrenir; ahlâki ve medeni görevlerini bilir, kurtuluş ve mutluluk yollarını takip eder. 


İlahi dini, büyük peygamberler vahiy yoluyla Allah kaundan alarak ümmetlerine tebliğ etmişlerdir. 


Bu sebeple dinin gerçek kurucusu Hak Teâlâ hazretleridir; asıl kaynağı vahiy ve nübüvvettir. Diğer insanlar kendi düşüncelerine göre din ortaya koyma, din adına söz söyleme yetkisine sahip değildir. Birtakım kötü telkinlerin esiri olmayan akıllı kimseler, hakiki dinin yüceliğini, gerekliliğini, faydalarını takdir eder; dindar olmayı hidayet vesilesi ve mutluluk bilir; cahil, fesat kimselerin kötü telkinlerine, yanlış kanaatlerine asla değer vermezler. 


Akla gelince, insanlar için teklifin/sorumluluğun dayanağı akıldır; aklı olmayan, deli olan kimseler dinin hükümlerin- den sorumlu (mükellef) değildir. Bu itibarla akıl büyük bir nimettir. Aklın niteliği hakkında çeşitli görüşler vardır: 


Bir tanıma göre akıl, maddeye yakınlığı olan, nefs-i nauka (konuşup düşünen ben) diye isimlendirilen, maddeden soyutlanmış ulvi bir cevherdir. 


Diğer bir tanıma göre akıl, Yüce Allah'ın insan bedeniyle ilişkili olmak üzere yarattığı ruhani bir cevherdir, özdür. 


Bir başka tanıma göre de akıl, eşyanın hakikatlerini bilmeye yarayan bir kuvvettir. Aklın yeri beyin veya kalptir. 


Hâsılı akıl büyük bir nimettir. Bunu güzelce kullanmak gerekir. Birtakım yanlış anlayışlara değer verip de akl-ı selime, iyi düşüncelere aykırı hareket edenler sapıklığa düşer, hayat sermayesini kaybederek mahrumiyetler içinde söner gider, lâyık oldukları cezayla karşılaşırlar. Bu sebeple ilâhi dinin feyizlerinden faydalanarak aklın aydınlığını artırmaya çalışmak gerekir. 


14. Allah'ın Varlığına İnanmanın Fıtri Olması 


Akıl sahibi herkes, bu kâinatı dikkatlice düşünüp incelerse kâinatın bir yaratıcısının bulunduğu sonucuna varır, Allah'ın varlığını tasdik etmeye mecbur olur, kendinde tek bir ilah inancı ortaya çıkar. 


Bunun içindir ki, âlemin dışında, mesela dağ başlarında yalnız yaşayan bir insan bile, tecrübe çağına ulaşınca, mesela yirmi otuz yıl yaşayınca, kâinatın bir yaratıcısının olduğu inancı kendisinde oluşur. 


Şu kadar var ki, bir peygamberin geldiğinden, emir ve yasaklardan haberdar değilse namaz, oruç gibi dini hükümlerden sorumlu değildir. Nitekim fetret döneminde yaşayanlar hakkında da hüküm böyledir. Ancak Eş'ari âlimleri ile Maturidiyye âlimleri arasında ihtilaf vardır. Eş'ariyye'ye göre sırf akıl ve düşünme, Allah'ı bilmek (marifetullah) için yeterli değildir. Allah Teâlâ'ya imanın gerekliliği, vahiyle, dini tebligat ile sabit olur. Gaflette olup ulühiyet düşüncesinden habersiz olan fetret ehli, iman etmediklerinden dolayı Cehenneme girmeye lâyık olmazlar. Nitekim şu Kur'an âyeti de bunu göstermektedir: 


z ə ) w z 9 
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“Biz peygamber gönderinceye kadar azap ediciler olmadık.” (İsra 17/15) 
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Fakat Maturidiyye âlimlerine göre, Allah Teâlâ'ya iman etmek fıtratın bir gereğidir. Herkes Allah'ın birliğinin doğruluğunu idrak edebilir. Her insanın bozulmamış sağlam fıtrau/yaradılışı, ilâhi varlığın bulunduğunu kabul eder. İnsan, dikkatli bir inceleme ve araştırma sonucu binlerce fıtrat levhalarını temaşa edince, bunların bir yüce yaratıcının varlığına şahitlik ettiğine aklıyla inanır. 


də əy öve laS ALS yə 
YS İSİ yəN sə 


“Her ot ki, yerden biter; 
O Yüce Yaratıcı birdir, 
O'nun için ortak yoktur, der.” 


Hz. İbrahim'in (a.s) parlak gök cisimleri ile Yüce Yaratıcının varlığına delil getirmesi buna en açık bir deldir. Nitekim Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır: 


2 AN gö dz dis 


“Göklerin ve yerin yaratıcısı olan Allah'ın varlığında şek ve şüphe mi vardır?” (brahim 14/10) 


' 
w 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yp e yia üs G5 âyetine gelince, bununla kastedilen azabın bulunmaması, ahiret azabı değil, dünya azabıdır. Yahut bu âyet-i kerimenin ifade ettiği azabın yokluğu, aklen idrak edilmesi mümkün olmayan dini hükümlerin yapılması durumunda gereken azaptır. Yoksa aklen ulaşılması mümkün olan marifetullah'ı (Allah'ı bilmeyi) kapsamaz. Bu sebeple marifetullah konusunda hiçbir akıl sahibi mazur olamaz. 


“Varlığın bilme ne hacet küreyi âlem ile 
Yeter isbatına halk ettiği bir zerre bile” 
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15. Allah'ın Varlığı Hakkında İmkân, Hudüs, Hareket, İllet ve Metafizik (Fizikötesi) Deliller 


Allah'ın varlığını ispat etme konusunda gerek kelamcıların ve gerek filozofların birçok delilleri vardır. İmkân, hudüs, hareket, illet delilleri ve fizikötesi deliller bunlardandır. 


1. İmkân delili: Bilindiği gibi bu âlem mümkün olan bir âlemdir. Mümkün ise kendiliğinden var olmayıp, varlığı da yokluğu da imkân dâhilinde olan şeydir. O halde her mümkün, kendisini var edecek bir müessire, bir sebebe muhtaçtır. Bu müessir ise mümkün olamayacağına göre -aksi takdirde o mümkün de bir sebebe ihtiyaç duyacaktır- zorunlu olarak varlığı kendinden olan vacibu”l-vücud”dur. 


Evet... Bu âlemin varlığı zorunlu değildir. Bunun yokluğunu düşünmek bir çelişki doğurmaz. Bu âlemin bütün kısımları birbirine bağlı, birbiriyle ilişki içindedir. Artık bunun kendi kendine var olması ve bir başlangıcının bulunmaması mümkün değildir. Çünkü kendi kendine var olan kendi zaundan başka bir şeye bağlı olmaz. O halde bu âlemin bir mucidi, bir yaratıcısı vardır ki, o da varlığı zorunlu ve kendi zatının gereği olan Yüce Allah'tır. 


2. Hudüs delili: Bu âlem bütün unsurlarıyla sonradan var olmuştur. Sonradan var olanın zorunlu olarak bir var edicisi bulunmaktadır. O halde bu âlemin de sonradan olmayan bir başlangıcı bulunmayan ezeli bir var edicisi vardır ki, o da Allah Teâlâ'dan başkası değildir. 


Hudüs (sonradan var olma) iki kısımdır. Biri, zaman bakımından hudüstür. (Sonradan var olma) Bu, bir şeyin sonradan var olması, yokken var olması demektir. Diğeri de zat açısından hudüstür ki, bundan maksat, sonradan var olmasa da bir şeyin kendi varlığında başkasına muhtaç olması demektir. Bu şekilde başkasına muhtaç olan şeye “hudüs-i zati” 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denir. Bu ikinci hudüs şeklini sadece filozoflar kabul etmişlerdir. 


Hudüs delili kelamcılar taratından şu şekilde açıklanır: Bu âlem bütünüyle zaman açısından sonradan var olmuştur. 
Çünkü bu âlem, âyan (boşlukta kendi başına yer tutan atomlardan) ve arazdan (kendi başına boşlukta yer tutmayan var olmak için bir öze ve cevhere ihtiyaç duyan renk tat, koku gibi niteliklerden) meydana gelmiştir. Ayan sonradan var olmuştur. Çünkü bunlar madde ve cisimlerden oluşmaktadır. 
Madde ise, hareket ve sakin olma özelliklerinden bağımsız olması düşünülemeyeceğine göre, zorunlu olarak yaratılmıştır. Çünkü sonradan olanlara mahal olan şey de zorunlu olarak sonradan yaratılmış demektir. 


Arazın da sonradan var oluğu hususu da apaçık bir gerçektir. Mesela bir araz olan hareketsizlikten (sükün) sonra hareketin, sıcaklıktan sonra soğukluğun, aydınlıktan sonra karanlığın ortaya çıktığı, insanın gördüğü bir husustur. Hareketten sonra hareketsizliğinin var olduğu, hareketin sona ermesiyle ortaya çıkmaktadır. Çünkü bu hareketsizlik kadim (yaratılmamış, ezeli) olsaydı, ortadan kaybolup yerine hareket geçmezdi. Çünkü kadim olanın yok olması imkansızdır. 


Hudüs-i zati! anlayışını esas alan İslâm filozofları ise Allah'ın varlığına şu şekilde delil getirmişlerdir: 


Bu âlemin varlığı itibariyle sonradan olması, ezeli bir müessirin varlığına şehadet eder. Çünkü atomun parçalarının diğerleriyle birleşmesinden cisimlerin meydana gelmesi ve bu şekilde sanatlar ve güzellikler bütünü olan bu evrenin var olması zorunlu olarak yaratılmış ve sonradan ortaya çıkmış olduğundan, ölim ve hikmet sahibi bir var edicinin, bir yüce yaratıcının varlığına ihtiyaç duyar. 


2 Hudüs-i zati: Bir şeyin var olma açısından başkasına muhtaç olması demektir. Seyyid Şerif el-Cürcani, ez-Ta yifat, İstanbul 1938, s. 73. 


HÜ = İSLÂM AKÂİDİ (TEVHİD İLMİ) 


Sonuç olarak maddenin, kuvvet ve hareketin bir başlangıcı olmadığına, ezeli olduğuna inanan bir kısım filozoflar bile evrenin tamamının hikmet sahibi bir yaratıcıdan, ezeli bir müessirden yoksun olduğunu iddia etmemektedirler. 


3. Hareket delili: Bu âlemde her şey ya hareketli veya durağan (hareketsiz) haldedir. Şüphesiz cisimleri oluşturan maddelerin ezelden beri (başlangıcı olmayan bir noktadan) hareketli olduğu kabul edilemez. Çünkü herhangi bir maddenin şu anki hareketi, önceki hareketlerinden ortaya çıkar. 
Önceki hareketler de daha önceki hareketlerden doğar. O halde bu hareketlerin geçmişe doğru sonsuz bir şekilde devam etmesi mümkün değildir. Çünkü teselsül (varlıkların birbirinin sebebi olarak geriye doğru devam etmesi) imkânsız olan bir durumdur. Bu sebeple hareket zincirinin bir başlangıcı vardır. Ve bu hareketleri maddeye veren bir ezeli sebep vardır. O da Yüce Allah'tan başkası değildir. 


Şunu da ilave edelim ki, her şeyin kendiliğinden hareket ettiği iddia edilemez. Bu durum maddelerdeki durağanlık, hareketsizlik (atalet) özelliğiyle uzlaştırılamaz. Çünkü bilimsel olarak ortaya konmuştur ki, eşyayı oluşturan maddelerde durağanlık, hareketsizlik (atalet) özelliği vardır. Yani maddenin hareket ve hareketsizliği birbirine eşittir. Madde bir hareket ettirici olmadan hareket edemez. Bir durdurucu bulunmadıkça da durmaz. O halde maddeler bu hareketlerinde bir dış etkene muhtaçtırlar. O büyük etken ise, bu evrenin yaratası ve düzenleyicisi olan Yüce Allah'tır. 


4. İllet delili: Bilindiği gibi illet, başka bir şeyin varlığı kendisine bağlı ve bu ikinci şeyden farklı olup onun etken sebebi olan bir şeydir. Bu sebeple âlemde var olan varlıklar zinciri ve kendisini oluşturan bütün unsurları bir illet ve sebebe, bir etkene bağlıdır. 
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“Alemin bütününe etki eden yine kendisidir veya âlemin unsurlarından birisidir” denilemez. Böyle bir iddia yanlıştır. 
Çünkü bir sebebe ihtiyacı bulunan mümkün bir şey, kendisinin etkeni, varlığının sebebi olamaz. Mümkün varlıklar zinciri, sonsuza dek birbirlerinin sebebi ve sonucu olamazlar. 
Zira mümkün varlıklar zinciri, sonsuza dek devam edemezler. Böyle bir teselsül”? delile dayalı olarak batıldır. 


Şöyle deniliyor: Bu evren, mümkün bir varlık olduğundan varlığını yokluğuna tercih edecek bir sebebe/illete, bir mucide muhtaçtır. Bu durumda o sebep, tümüyle bu evren olamaz. Çünkü sebepvillet, sonucundan (müsebbebinden) öncedir. Bir şeyin kendinden önce bulunması ise imkansızdır. 


“Bu evrenin sebebi, onun tüm parçalarıdır” da denemez. 
Çünkü bu parçalar da o oluşumdan başkası değildir. “Bu evrenin sebebi, bir kısım parçalarıdır” da denemez. Çünkü tümünün sebebi, her bir parçasının da sebebidir. Çünkü her bir parça da bir sebebe muhtaçtır. O halde bu oluşumların ne hepsi ne bir kısmı ne de herhangi biri kendisinin varlık sebebi olamayacağından, kesinlikle kendisinin dışında bir varlığa ihtiyaç duyacaktır. 


O halde şu ortaya çıkmış oluyor ki varlık kategorilerinin hepsi varlığı kendinden olan bir ilk yaratıcıya, kudret sahibi bir müessire dayanmaktadır. O da her şeyi modelsiz olarak yaratan Yüce Allah'tan başkası değildir. 


5. Metafizik delil: Bizzat görüp müşahede ettiğimiz tabiat âleminin ötesinde nice âlemler, maddi ve mânevi varlıklar bulunmaktadır. Aklımız, düşüncemiz bunların varlığına şehadet eder. Her yönüyle doğru sözlü oldukları, çok yüksek bir hakikat ve fıtrata sahip bulundukları çok açık olan bir kısım üstün şahsiyetlerin, peygamberlerin açıkladığı harikalar, mucizeler de bu tabiat âleminin, bu madde varlığının üstünde 


3 Birbirini takip eden sonsuz sebepler zinciri. 
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nice âlemlerin bulunduğunu ispat etmektedir. Özellikle yüce Yaratıcı'nın varlığı, birçok fizikötesi delillerle de sabittir. 


Kısaca şöyle ifade edilmektedir: Biz her şeyden daha mükemmel bir varlık (zat) düşünmekteyiz. Bu en mükemmel varlık ise her açıdan kemal sıfatına sahiptir. Var olmak da bir kemal sıfatıdır. O halde o en mükemmel olan zat varlık sıfatına sahiptir. Çünkü varlıktan mahrum olursa, her açıdan en mükemmel olamaz. 


Gerçekte doğru düşünme imkânına sahip olan bütün akıllar bu en mükemmel zatın var olduğuna hükmetmektedir. Bu en mükemmel zat, insan tahayyülünün icat ettiği bir zihinsel varlıktan ibaret değildir. Zira biz her yönüyle mükemmellikten mahrumuz. Mükemmellikten mahrum olandan, en mükemmel bir şey ortaya çıkamaz. O halde bize bu düşünceyi, tek olan en mükemmel bir varlık ilham etmektedir. O da tasavvur ettiğimiz azamet sahibi bir varlıktır. 


Meşhur filozoflardan Saint Anselm!* diyor ki: İnkârcıların en akılsızlarının, en gafillerinin zihninde bile bütün varlıklardan büyük ve daha mükemmel bir zat düşüncesi vardır. Bu zat, yalnız zihinde mevcut değil, zihnin dışında da mevcuttur. Eğer öyle olmasaydı, ondan daha büyük, daha mükemmel bir şey tasavvur edilebilirdi. Bu sebeple kendinden daha mükemmeli düşünülemeyen o zat, hakikaten ve gerçekte var olan Yüce Allah'tır. 


16. Maddecilerin Görüşü: 


Maddecilere göre bütün tabiat ölemi, şu gördüğümüz gökyüzü ve yeryüzü cisimleri şimdiye kadar mahiyeti tama- 


14 Aziz Anselm, 1033-1109 yılları arasında yaşamış Hristiyan filozoftur. Allah'ın 
varlığıyla ilgili ontolojik delili ilk ortaya atan kişidir. Bk. Ahmet Cevizci, Paradigma Felsefe Sözlüğü, “Anselmus” maddesi. 
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mıyla anlaşılamayan bir öz olan atomlardan ibarettir. Onlara göre atomların kendiliğinden ezeli ve sonsuz zerrelerin birbirleriyle tesadüfen ve bilinçsiz bir şekilde birleşmesi sonucunda âlemler meydana gelmiştir. 


Bu sebepten dolayı âlemin varlığı atomların kendi kendine bir araya gelmesinden ve birleşmesinden meydana geldiğinden, artık başka bir var ediciye ihtiyaç yoktur. 


Maddecilerin bu teorisi, boş bir düşünceden ibarettir. 
Duyu ve tecrübeye dayalı olmayan bir şeyi kabul etmeyecekleri hakkında kendi iddialarına aykırıdır, onunla çelişki oluşturur. Bilimsel ilkelere de terstir. Bu teori delillerin ortaya koyduğu hususlara yakın bir görüş değildir; bilimsel açıdan yalanlanmıştır, hiçbir değere sahip değildir. 


Madde esirden (latif bir cevher) yani, fezayı kaplayan son derece hafif, şuursuz, kaygan basit bir unsurdan ibarettir. Esirin ne olduğu henüz tamamıyla bilinmemektedir. Atomlardan ibaret olduğu sanılmaktadır. Kuvvet de bu sonsuz atomların sahip oldükları devamlı olan hareketten ibarettir. 


Maddecilerin bu yanlış ve bozuk teorileri bilim adamları tarafından çok güçlü delillerle çürütülmüştür. Genel olarak şöyle deniliyor: 


Maddeciler, duyu ve tecrübeye dayanmayan, akli delillere yakın olmayan iddiaların dikkate alınmaması kanaatindedirler. Bu durumda hiçbir aletle görülmesi kabil olmayan esirin varlığına, hareketine ve bu yolla evrenin oluştuğuna nasıl inanmaktadırlar? Bunların bu yaklaşımlarıyla iddiaları arasında çelişki yok mudur? 


Şu da bilinmektedir ki, bu evrende her şey yerleşik kanunlara, bir hikmet ve gayeye uygun şekilde var olmaktadır. 
Sırf tesadüf eseri olarak bu kadar sanatkârane hususların var olduğu nasıl düşünülebilir? 
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Fransız fizik bilginlerinden Edward şöyle der: “Harikulade ve sanatkârane haliyle yaratıcının hikmetine, yücelik ve kudretine işaret eden bu görülen kozmik âlemi bazı kimselerin tesadüf ve maddenin özünden gelen bir husus olarak kabul etmeleri hakkındaki sözlerinden, akıl sahibi ve ileri görüşlü olan her insan şaşkınlığa düşer ve utanır.” 


Kısaca bugün, maddecilerin teorilerinin hiçbir değeri kalmamıştır. 


17. Evrimcilerin Görüşü 


Bir kısım eksik görüşlü kimseler vardır ki, bu varlık âleminin meydana gelmesi hakkında çok yanlış kuruntularda bulunurlar. Bunlar, kendilerinin vehim ve hayallerine değer vererek akli ve dini delillerle tespit edilmiş olan pek çok gerçeği inkâra kalkışırlar, bu âlemin ve özellikle de insanın kendi kendine evrim sonucunda var olduğuna inanırlar. Bunlar kendilerinin bu yanlış düşüncelerine “evrim teorisi” derler. 
Ne kadar boş ve anlamsız bir görüş! 


Evet... Bu evrimciler derler ki, bütün yaratıklar gibi insan da bir evrim kanununa uygun olarak belli aşamalardan geçmiş, bir dönüşüm sonucunda bitkiden hayvana, hayvandan da insana dönüşmüştür. 


Bunların bu iddiası hayale dayalı, hayatın kaynağını açıklayabilecek özelliklerden uzak bir teoriden ibarettir. Hâlbuki insanlar, Cenâb-ı Hakk'ın kudretiyle müstakil bir yaraük olarak varlık alanına gelmişlerdir. İlk babaları Hz. 
Adem'dir, ilk anneleri de Hz. Havva'dır. Hz. Adem ilâhi kudret ile topraktan, sudan -balçıktan- yaratılmış, Allah tarafından kendisine ruh denilen hayat gücü üflenmiştir. Nitekim Kur'an'da şöyle buyrulmaktadır: 
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“İnsanı sudan yaratarak, ona soy sop veren O'dur. Rabbin her şeye Kadirdir.” (Furkan 25/54) 


# ə 30) “3 o o əl” ğı 


Ó yasi YAŞ Nİ əf ya - olalı əz 


“Sizi topraktan yaratması O'nun varlığının belgelerindendir. Sonra hemen birer insan olub yeryüzüne yayılırsınız.” (Rum 30/20) 


Gerçekte bu âlemde bir evrim (tekâmül) kanunu işliyor olabilir. Cenâb-ı Hak hikmetinin bir gereği olarak önce maddeleri, sonra da birtakım hayvanları, daha sonra da yaratmanın çok mükemmel bir sonucu olan insanları var etmiştir. 
Bunlar birer evrim aşamasıdır. Daha sonra insanlar, zaman zaman gelişme kaydediyor, birçok eserler, keşifler yaparak bu fıtrat âlemindeki olgunluğun ortaya çıkmasına hizmet ediyor. 


Fakat böyle bir evrim, Yüce Allah'ın hikmetinin bir gereğidir, onun varlığını ortaya koyan yeterli bir delildir. Onun her şeyden daha açık olan varlığını inkâr etmeye asla götürmez. Şunu da ilave edelim ki, Cenâb-ı Hakk'ın ilâhi iradesinin bir gereği olarak, bitkiler, hayvanlar ve bütün insanların evrim yoluyla varlık alanına çıkmış olmaları akli açıdan mümkün görülebilir. Ancak böyle bir evrimin varlığına kesin akli bir delil ve Kur'an ve hadisten ve bir delil bulunmadıkça inanmayız. Yani kâinatın yaratılışı hakkındaki dini delillere aykırı sübjektif hükümler veremeyiz. 


Netice itibariyle evrimcilerin bu konudaki görüşleri, hayallere ve ön kabullere dayalıdır. Bilimsel ve tecrübeye da- 


46 s İSLÂM AKÂİDİ (TEVHİD İLMİ) 


yalı bir değer taşımamaktadır. Artık böyle sübjektif ve anlamsız teorilere dayanarak bu evreni çok mükemmel ve düzenli bir şekilde yaratmış olan hikmet sahibi bir Yaratıcının varlığını hiçbir akıllı ve düşünür inkâr inne 
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“Yerden rızıklandıran Allah'tan başka bir yaralan var mıdır? O'ndan başka tanrı yoktur. Nasıl aldatılıb da döndürülürsünüz?” (Fatır 35/3) 
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“O'nu hamd ile tesbih etmeyen hiç bir şey yoktur; fakat siz onların tesbihlerini anlamazsınız.” (İsra 17/44) 


18. Tabiat Kanunlarının Mahiyeti 


Bilindiği gibi kanun, usul, nizam, kural gibi anlamları içermektedir. Çoğulu “kavanin” (SN; $) seklindedir. “Tabii kanunlar” ifadesi, tabiata ait anlamındadır. Tabiat ise, kâinat, zaman, yaradılış, adet, zevk, yaradılıştaki durum ve nitelik ile hayvanların sahip oldukları özellikler anlamındadır. O halde tabiat kanunları bu evrendeki kanun ve nizamdan, yaratılış alanındaki niteliklerden ibaret olmus olur. 


Diğer bir ifadeyle tabiat kanunu, iki şey arasında sabit olup, değişmeyen bir ilişkiden ibarettir. Mesela, devamlı aynı tohumlardan aynı bitkiler meydana gelir; parlayan bir ateşten etrafa ışık ve sıcaklık yayılır. İşte bunlar arasında böyle değişmeyen bir ilişki vardır ki, bu bir tabiat kanunudur. 


Evet... İçinde yaşadığımız bu âlem, sanat eseri olan bir tabiattır. Bunda nice özellikler, nitelikler, kudret eserleri belirmekte ve bu tabiat sahasında ne kadar uygun ve düzenli haller, bir uyum çerçevesinde cereyan etmektedir. O halde bu tabiat nasıl meydana gelmiştir? Bu tabiat her zaman böyle uyumlu bir şekilde devam eder mi? Tabiat kanunlarına aykırı olaylar ortaya çıkamaz mr? 


İşte tabiat kanunları bu bakış açısından araştırmaya muhtaçtır. Gerçek bir dine mensup bütün insanlar ve birçok filozof bu kanunların Allah'ın kudretiyle meydana geldiği kanaatindedirler. Bu kanunlar yaratmanın bir sonucudur; bunlar kendiliğinden değil, Allah'ın kudretiyle var olmuşlardır. 
Bu kanunlar arasındaki uyumluluk ve düzen ilâhi takdir ve belirlemenin bir eseridir, yoksa kendiliklerinden ve zorunlu olarak meydana geliyor değillerdir. 


Bu sebeple tabiat kanunlarına aykırı olayların ilâhi kudretle meydana gelmesi, aslında mümkün ve gerçekte olmuştur. Nitekim Hz. İbrahim (a.s) ateşe atıldığı halde, bir mucize olarak, bu ateşten asla etkilenmemiştir. Bazen en öldürücü zehirler, kuvvetli darbeler, bazılarına hiç etki etmiyor. Rufailerin gösterdikleri bazı olağandışı haller bilinmektedir. 


Şu da bir gerçektir ki her şeyin tabiatı kendisiyle beraber bulunur. Kendisinden önce mevcut olmayıp kendisine etki sahibi değildir. Mesela, insanın bir tabiatı vardır. Fakat bu tabiat, insandan önce mevcut olmayıp, onun varlığında etkiye sahip değildir. Aksine insanla beraber, onun bir sonucu olarak var olmuştur. Eğer insan yaratılmamış olsaydı, sahip olduğu bu tabiatından da bahsedilemezdi. Artık şu ortaya çıkmıştr ki hiçbir tabiat, kendisinden sonra geleni yaratmış olamaz. 
Bu sebeple tabiata yaratma niteliği asla verilemez. 


Şunu da ekleyelim ki, bazı şeylerin tabiat kanunlarına aykırı görülmesinden dolayı gerçekte mümkün olmadıklarına hükmedilemez. Nitekim günümüzdeki uçaklar, arabalar, 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telefonlar, en uzak yerlerdeki kimselerin seslerinin duyulup görüntülerinin alınabilmesi, atom kuvvetleri birer fevkelade olaydır. Bunlar birkaç yüzyıl önce söylenseydi birçok kimse bunları reddeder, mümkün olacaklarına inanmazlardı. Halbuki biz bugün bunları sıradan şeyler hadise gibi görüyoruz. 
Bu itibarla şunu belirtmeliyiz: Biz tabiat âleminin bütün nitelik ve özelliklerini bütünüyle dikkatle incelemiş değiliz. Daha nice garip ve sıra dışı hallerin ilâhi kudret ile var olması mümkündür. Nitekim mücize ve kerametler bu türdendir. 


O halde biz, tabiat kanunlarını bir gafletten uyanma ve ibret nazarıyla seyrederiz. İşte tabiatın bu mükemmel varlığından ebedi ezeli bir varlığın ve yaratıcının olduğu sonucuna ulaşırız. Onun yüce varlığını tasdik etmeyi ve yüceltmeyi kendimiz için en ulvi bir görev biliriz. 


ə 2093 e b ce 21... A 0, w 
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“Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Allah her şeye Kadir'dir.” (Aki İmran 3/189) 
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“Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün bir- 


biri ardınca gelmesinde akıl sahiplerine şübhesiz deliller vardır.” (Al-i İmran 3/190) 


19. Tevhid ve Tenzih 


Tevhid, sözlükte birleştirmek, bir şeyin birliğine inanıp hükmetmektir. Terim olarak tevhid, Cenâb-ı Hakk'ın birliğine, ortağı ve benzerinin bulunmadığına iman etmektir. Yüce 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Allah'ın zatının, anlama kabiliyetine sahip olan bütün varlıkların anlayışlarında tasavvur edilebilecek, hatta vehim ve zihinlerde hayal edilebilecek her şeyden yüce olduğunu bilip itiraf etmektir. | 


Allah'ı birlemek (tevhid-i ilâhi) üç şekilde gerçekleşir: 


1. Allah Teâlâ'yı Rab olarak bilmek 
2. Birliğini tasdik etmek 


3. Yüce Allah'ın zatından her türlü ortak ve benzerleri nefyetmek. Yani O'nun yüce zatından ortaklık zannedilebilecek en küçük kırıntıları bile uzaklaştırmak. 


Tenzih ise sözlükte, bir zatın/şahsın kötü şeylerden uzak olduğunu bilip kabul etmektir. Bir zâtın şânına lâyık olmayan şeylerden münezzeh ve tertemiz olduğuna iman etmektir. 


Tenzih-i Bari de, Yüce Allah'ın zatına lâyık olmayan bütün eksikliklerden ve noksanlardan uzak olduğunu bilip itiraf etmek ve Hak Teâlâ'nın ortaktan ve benzerlerden, yaratıklara ait sıfatlardan beri olduğunu kalben tasdik etmek ve bunu dil ile söylemektir. 


Kısaca, Allah Teâlâ hazretleri zatında birdir, vahdaniyet sıfatına sahiptir, kendisinden başka ilah yoktur. Sıfatlarında benzersizdir; hiç kimse, O'nun yüce ve ezeli sıfatlarına benzer bir sıfata sahip değildir. 


Yüce Allah'ın birliğini kabul etme konusunda Müslümanlara muhalif olanlar Seneviye, Veseniyye, Sabie ve “hükema” (filozof) olarak isimlendirilen bazı şirk ehlidir. 


Seneviye grubu, âlemin yaratıcısının birden fazla olduğuna inanmış, iyilik ve hayrı yaratana nur, kötülüğü yaratana da zulmet demişlerdir. Veseniyye ile Sabie, birden fazla ilâhın varlığına inanmışlar, Veseniyye grubu putlara, Sabie grubu yıldızlara tapmıştır. Filozof sanılan bazı kimseler ise Cenab-ı 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Hakk'a yaratıcılık itibariyle ortak koşmuşlar, feleklerin yaratıcısını akıllardan ibaret saymışlardır. Ne büyük sapıklık! 


Yüce Allah'ın gerek zatında gerekse sıfatlarında ortak ve benzerden münezzeh her açıdan vahdaniyet sıfatına sahip olduğunu gösteren binlerce delil vardır. Bir kısmı ileride anlatılacaktır. Burada yalnız şu âyeti celileyi teberrüken okuyarak yaratıcımızın a ve kendi kulluk halimizi güzelleştireceğiz: 


əl -JE ân e — lal YI işi ə S pi ə a izi çi ar mə w İLE? .. vr 
GELİ ss 12 S la pş a döz s, o 310. 

sö zə Ai ə GE 5. YAS G a5 
“Eğer yerle gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı, ikisi de bozulurdu. Arşın Rabbi olan Allah, onların vasıflandırdıklarından münezzehtir. O, yaptığından sorumlu değildir, onlar ise sorumlu tutulacaklardır. O'nu bırakıp tanrılar mı edindiler? De ki: "Kesin delilinizi getirin. İşte benim ve ümmetimin 


Kitabı ve senden öncekilerin kitapları." Hayır; onların çoğu gerçeği bilmez de yüz çevirirler.” . 21/22-24) 


eh) 21: sn ə VSA, is ee ME A ŞE 


ez əs İz 


“De ki O Allah bir tektir. Allah her şeyden müstağni ve her şey O'na muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey O'na denk değildir.” (ihlâs 112/1—4) 


20. Allah'ın Sıfatları 


Allah Teâlâ hazretlerinin birçok yüce sıfatı vardır. Kelamcılardan bazıları ilâhi sıfatları üç bölüme ayırmışlardır: 
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1. Sıfat-ı Nefsiyye: Allah'ın vücud (var olma) sıfatından ibarettir. Bu Allah'ın zatından ibaret olduğu için ona “nefsiyye” adını vermişlerdir. 


2. Selbi Sıfatlar: Bu da şu beş sıfattan ibarettir: Kıdem, beka, muhalefetün lil-havadis, kıyam binefsihi, vahdaniyet. 
Bu sıfatlara selbiyye denilmesinin sebebi, Allah'ın şanına lâyık olmayan nitelikleri ilâhi zattan uzaklaştırmasıdır. Mesela, kıdemin manası bir başlangıcının, öncesinin bulunmamasıdır. Bekanın manası da sonunun olmamasıdır. Başlangıcı ve sonu olma, sınırlı olmayı, son bulmayı gerektirdiği için Yüce Allah hakkında düşünülemezler. 


3. Subuti sıfatlar: Bunlar sekiz sıfattan ibarettir. Hayat, kudret, irade, ilim, semi”, basar, kelam, tekvin. Bu sıfatlara zati sıfatlar veya meâni sıfatlar da denir. 


Eş'ari kelamcılarına göre tekvin sıfatı, özel müstakil bir sıfat değildir. Kudret sıfatının, varlık alanına çıkan yaratılanlarla ilişkili olma özelliğinden ibarettir. 


Mu'tezile mezhebi ise Allah'ın ezeli sıfatlarını inkâr etmektedir. Onlara göre böyle kadim (ezeli) sıfatlar bulunursa, Allah'tan başka varlıkların kadim olması, birden fazla ezeli varlığın bulunmasını gerektirir. Hâlbuki Mu'tezile'nin bu iddiası doğru değildir. Birden fazla olmak, birbirinden farklı olmanın bir parçası, bir sonucudur. Zat ile sıfat arasında ise birbirinden farklılık bulunmadığı gibi sıfatlar arasında da bir farklılık yoktur. 


Bu konuda kabul edilen görüş şudur: Yüce Allah'ın sıfatları, yaratılmışların sıfatları gibi sonra var olmuş değillerdir. 
Bunlar ezelidir ve Allah'ın zatı ile beraber vardırlar. Hiçbir şekilde Allah'ın zatından ayrılmazlar. Aynı zamanda bunlar Allah'ın zatının ne aynıdır ne de gayrıdır. Bu sıfatların var olduğu, hem Kur'an ve sünnetle hem de akli delillerle ispatlanmıştır. 


Bu konuda ilk dönem âlimlerinin (selef âlimlerinin) açıklamaları insanın kalbini tatmin etmektedir. Şöyle ki: Bu âlimlere göre ilâhi sıfatlar, aklen temellendirilmesi ve idrak — edilmesi itibariyle Allah'ın zatına tâbidir. Nasıl ki Allah'ın zatını idrak etmek, onun zatına tam anlamıyla vakıf olmak mümkün değilse, ilâhi sıfatların Allah'ın zatından ne ayrı ve ne başka olduğunu akılla kavramamız mümkün değildir. Ancak biz onun varlığının aklen idrak edilebileceğini ve bu sıfatlarla nitelenmiş olduğunu akılla ve nakille biliriz, tasdik ederiz. Bizler bununla yükümlüyüz, ayrıntılarını bilemeyiz ve bunu Allah”ın ilmine havale ederiz. 


zə düs dl (zz ú jS 


“İnsanın aklına ne gelirse gelsin, Yüce Allah onların hepsinden başkadır.” 


o , 
“8 ö g |: g / O dəs tr” ə” Lİ ə 
“Onun benzeri hiçbir şey yoktur.” (Şura 42/11) 


Biz insanlar birtakım olayların, geçici şeylerin hakikatini tamamen anlayıp idrak edemediğimiz halde, Allah'ın yüce zatı ve niteliğini, sıfatlarını tam anlamıyla idrak edebilmemiz nasıl mümkün olabilir. Yeter ki bizler onların varlığını, gerçekliklerini bilip kutsal dinimizin açıklamaları doğrultusunda tasdik edelim. 


“Emâli” isimli manzum akaid kitabının baş tarafında Ebu'l-Hasan Siraceddin Ali b. Osman el-Üşi (6. 569h.), Yüce Allah'ın birliğini ispat etmek üzere net ve açık bir ifade ile şöyle der: 
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. 20 a , kar? A 1 
Ao20 - o ə polis ax ai x. UY bb el 
“Zİ. “1791 ” A oz” 
JESİ Le 3 2 2 
97 ” 23.77 71” də 
ga sual aş 
ex” “ə. 3 “ SA vo 2 
İYİ 45 aa EES 
“Bu kul Emdli”ye başlarken Allah'ın birliğini isbat etmek için inci gibi parlak bir ifadeyle şöyle der: Yaratılmışların ilâhı olan mevlamız kadimdir ve kemal sıfatlarıyla vasıflanmış- 


fır. O diridir, ber işi yöneltir. Celal sahibidir, ber şeyi takdir eden sadece O'dur.” 


21. Allah'ın Sıfatlarının Kısa Anlamları 


Sıfat-ı nefsiye, bir tanedir. Vücud sıfatı, Cenâb-ı Hakk'ın Yüce zatından, ezeli ve ebedi olan varlığından ibrettir. 


Selbi Sıfatlar: 


1. Kıdem: Allah'ın varlığından önce bir yokluğun bulunmaması, varlığının başlangıcı olmamasıdır. 


2. Beka: Allah'ın sonu olmayıp kendisinin yokluğu kabul etmemesidir. 


3. Muhalefet li'l-havadis: Cenâb-ı Hakk'ın zatında, sıfatlarında, fiillerinde hiçbir varlığa benzememsidir. 


4. Kıyam binefsihi: Cenâb-ı Hakk'ın bütün diğer varlıklardan müstağni olması, hiç birine muhtaç olmaması, bir mekâna, mucide ve herhangi bir şeye muhtaç olmaktan uzak olmasıdır. 
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5. Vahdaniyet: Cenâb-ı Hakk'ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde ortak ve benzerden uzak ve yüce olmasıdır. Yaratucılığın ve ibadet edilmeye lâyık olma özelliğinin sadece kendisine ait olmasıdır. 


Subuti Sıfatlar: 


1. Hayat: Cenâb-ı Hak ile kaim olan ezeli bir sıfattır. Allah'ın kudret, irade, ilim, semi, basar gibi sıfatlarla nitelendirilmesinin temelini oluşturur. 


2. Kudret: Allah'ın zatı ile kaim olup, yaratılmışlara etki eden sıfattır. Cenâb-ı Hak bununla irade ettiği mümkün şeyleri icat veya dilediği şeyleri yok eder. 


3. İrade: Allah'ın ezeli bir sıfatı olup, bununla dilediği şeyleri var eder veya yok eder. Dilediklerini güzel (hüsn) ve çirkin (kubh) ile, ilim veya cehalet ile nitelenmiş olarak varlık alanına getirir. 


4. İlim: Allah'ın ezeli bir sıfatı olup bununla bütün bilinenler (malumat), bütün külli ve cüz'i hususlar tam olarak Yüce Allah'a aşikar olur. 


5. Semi”: Allah'ın ezeli bir sıfatı olup, ne kadar gizli olursa olsun bütün işitilecek şeyleri işitir. 


6. Basar: Allah'ın varlığıyla beraber olan bir sıfattır. Bununla herhangi bir şey ne kadar gizli, ne kadar belirsiz olursa olsun her şeyi apaçık görür. Onların görülmesine hiçbir şey engel olamaz. 


7. Kelam: Allah'ın ezeli bir sıfatıdır. Onun kelamı harf ve seslerden oluşmamıştır. Bütün vacip, mümkün ve imkânsız olan durumları bu sıfatı ile kullarına ilâhi kitaplar göndermek ve vahyetmek suretiyle bildirir. 
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8. Tekvin: Cenâb-ı Hak ile kaim olan ezeli bir sıfattır. 
Mümkün olan şeylerle ilişkilidir. Onlarda ezeli iradesiyle etkide bulunur, onları varlık alanına getirir. Bu sıfata fiil, halk(yaratma), ibda' (modelsiz yaratma), icat da denir. 


22. Allah'ın Birliğinin Vahdet) Delili ve Şirkin Yanlışlığı 


Yukarıda da yazıldığı gibi Yüce Allah hazretleri vahdet (bir olmak) özelliğine sahiptir. Buna Vahdaniyet-i ilâhiye (Allah'ın birliği) denir. Evet... Cenâb-ı Hak zatında, sıfatlarında ve fiillerinde yegânedir. Vahdaniyet özelliğine sahiptir. Benzeri ve ortağı olmaktan yücedir, münezzehtir. 


O halde Allah'ın birliği (wahdaniyet-i ilâhiye) üç kısma ayrılır: 


1. Vahdaniyet fi'z-zat (Zatı itibariyle bir olması): Bunun anlamı şudur: “Allah, cüzlerden (parçalardan) oluşmamıştır ve kendisiyle birlikte yaratıklar üzerinde tasarrufta bulunacak başka bir ilah yoktur.” 


2. Vahdaniyet fi's-sıfat (Sıfatlarında tek olması): Bu “hiçbir kimse Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlandırılamaz ve sıfatlanmış değildir” demektir. 


3. Vahdaniyet fi'l-ef'al (Fiillerinde tek olması): Bu da “Allah'tan başka hiçbir kimsenin yaratacağı bir fiil yoktur” demektir. Yaratıcı sadece Yüce Allah'tır. Kullar ise bir fiili kesb eder, kazanır. Yoksa insan yaratıcı değildir. 


Yüce Allah'ın vahdet sıfatı birçok akli ve nakli delillerle sabittir. Kısaca ifade etmek gerekirse şu apaçıktır ki, eğer Yüce Allah parçalardan oluşmama anlamında vahdaniyet özelliğine sahip olmasaydı bileşik bir varlık olması gerekirdi. Bu durumda onun bütünü bu parçalarına ihtiyaç duyardı. İhtiyaç ise yaratılmışlık belirtisidir. Yüce Allah ise yaratılmamıştır (kadim), yaratılmışlıktan münezzehtir. 
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Yüce Allah'tan başka ilah olmadığına, yani ortağı ve dengi olmadığına gelince bu da apaçık bir durumdur. Çünkü birden fazla ilah kabul edilirse, kâinatın birçok yaratıcıları olması gerekir. Bu durumda bu ilahların bu âlemin yaratılışında ya fikir birliği etmeleri gerekir ya da görüş ayrılığına düşmeleri kaçınılmaz olur. Fikir birliği etmeleri halinde bunların âlemi hep birlikte yaratmış olmaları mümkün olamaz. 
Çünkü bir eser üzerinde iki müessirin bir araya gelmeleri gerekir ki, bu imkânsızdır. Zira bu ilahlardan hiç biri tam bir yaratıcı olmamış olur. Belki bunlardan her ikisi tam bir kudre- te sahip birleşik bir alet olmuş olur. Halbuki âlemin yaratıcısının birleşik olması, tam bir yaratma kudretine sahip olmaması, asla düşünülemez. “Bu âlemin bir kısmını bir ilah, diğer kısmını da başka bir ilah yaratmıştır veya bu âlemi bir ilah yaratıktan sonra onu diğer bir ilah yaratmıştır” denilemez. Çünkü birinci durumda ilâhın kudreti sınırlandırılmış, yaratıcı acizlikle nitelendirilmiş olur. İkinci durumda yaratılmış olanı yeniden yaratmak söz konusu olur. 


Aynı şekilde “bu âlemi birden çok ilâhın her birinin kudreti yaratmaya yeter; şu kadar var ki, bu âlemi bunlardan yalnız biri yaratmıştır” denilemez. Çünkü bu durumda tercih eden olmaksızın bir tercihin olması gerekir. Diğerlerinin yaratması ortaya çıkmamış, varlıklarına bir delil bulunmamış olur. İşte bu şekilde Allah'ın birliğini ortaya koyan bu delile “burhan-ı tevarüd” denir. 


Cenâb-ı Hakk'ın birliğini, ortak ve dengi olmadığını ispat eden bir kısım deliller daha vardır. Onlara “burhan-ı temanü” adı verilir. Şöyle ki; 


Birden fazla ilah, bu âlemin yaratılmasında ihtilaf edince bu takdirde üç durum düşünülür; 


Ya hepsinin iradesi etkili olur, 


Ya hiçbirinin iradesi etkili olmaz, 
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Ya da birinin iradesi etkili olup diğerinin iradesi etkili olmaz. 


Birinci duruma göre çelişiklik ortaya çıkar. Yani bir şey bir zamanda hem var hem de yok olması gerekir. Biri âlemin varlığını diğeri yokluğunu isterse her iki durumun da gerçekleşmesi gerekir. Bu mantık açısından imkansızdır. İkinci durumda her ikisinin iradesi gerçekleşmez. Bu durumda bir zıtlık tamamen kalkar; bir şey aynı zamanda hem var hem yok olmaması gerekir. Bu imkânsızdır. Bu durumda her ikisinin de iradesi gerçekleşmediği için bunlar ilah olamaz. Üçüncü duruma göre iki ilahtan birinin kudret sahibi diğerinin ise aciz olması söz konusu olur. Dilediğini yaratmaktan aciz olan bir varlık nasıl ilah olabilir? 


Allah'ın birliği hakkındaki nakli delillere gelince Kur'ân-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) hadisleri bu yüce delilleri ihtiva etmektedir: 


> | 4, 
3 á 3 İ o 4 £ o A İz 
vəz pil bəs İİ yə Yi d 3:32) 4 İN 
“İlabınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O, Rahim'dir.” (Bakara 2/ m. 


eqo mln 


“Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini anın, sizi gökten ve yerden rızıklandıran Allah'tan başka bir yaratan var mıdır? O'ndan başka ilâh yoktur. Nasıl aldatılıp da döndürÜlürsünüz?” (Faur 35/3) 


ASAN zə? Ali 36223 63231 ANY igi əə ss 3 
Ó pias Üz 
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“Eğer yerle gökte Allah'tan başka ilâhlar olsaydı, ikisi de bozulurdu. Arşın Rabbi olan Allah, onların vasıflandırdıklarından münezzehtir.” (Enbiya 21/22) 


Hz. Peygamber (a.s) şöyle buyurmuştur: 

LEZ oy Yalli yol siqi AR di əsi 
un.” xu xə x ğu əni a” 2 me a” 8 
oLa esb g EES BAS stula SUİ, Al yə) 


İslâm şu beş esas üzere kurulmuştur: Allah'tan başka ilah bulunmadığına, Hz. Muhammed'in Allah'ın resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hac etmek, Ramazan orucunu tutmaktır.” 


Bunlardan dolayı Allah'ın birliği ve şirkin yanlışlığı apaçık bir gerçektir. 


23. Yüce Allah'ın Zatını ve Sıfatlarını Düşünmenin Ölçüsü, Akıl ve Düşüncenin Bu Konudaki Sınırları 


Bilindiği gibi insan, aslında fikir ve düşünce özelliğine sahip seçkin bir varlıktır. Fikir, bilinmeyene ulaşmak için bilinenleri bir araya getirmektir. Tefekkür de istenilen bir şeye, bir gayeye ulaşmak için eşyanın anlam ve hakikatinde kalbin çalışması, faaliyet göstermesi demektir. 


Güzel bir fikir ve tefekkür, birtakım şeylerin niteliğini aydınlatır. İnsanı birtakım karanlıklardan kurtarır. İnsan bu sayede hayırlı ve zararlı şeyleri anlar. Kalp bu sayede arınarak birçok faydaların beliriverdiği bir yer olur. Bu yönüyledir ki Kur'ân-ı Kerim'de insanlara tefekkür etmeleri emredilmiştir. Nitekim bir âyet-i kerimede şöyle buyurulmuştur: 


5 Müslim, İman, 19—21 


ALLAH'IN BİRLİĞİ x 59 


“De ki: “Size tek bir öğüdüm vardır: Allah için ikişer ikişer ve tek tek kalkınız, sonra düşününüz, göreceksiniz ki arkadaşınızda bir delilik yoktur. O yalnız çetin bir azabın öncesinde sizi uyarmaktadır.” (Sebe 34/46) 


Bir başka âyet-i celilede ise şöyle buyruluyor: 


MİŞ ol gi Aİ gis G .... Yu 2 dn “ə 


elil ya İST öl, .. Jeli şə pea Hata uş p EI 


“Kendi kendilerine, Allah'ın gökleri, yeri ve dm aradsında bulunanları, gerçek olarak ve belirli bir süre için ya- 


rattığını düşünmezler mi? Doğrusu insanların çoğu, Rablerine kavuşacaklarını inkar ederler.” (Rum 30/8) 


Yüce Allah, gerçek anlamda akıl ve bilgi sahiplerini, düşünen kimseleri şu âyetle övmektedir: 


dai paye .. m. .. Al hk o 


” üz Gə BEL 


# 


“Onlar ayakla iken, otururken, yan yalarken Allah" anarlar; göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler: “Rabbi- 


miz! Sen bunu boşuna yaratmadın, Sen münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru” derler.” (Al-i İmran 3/191) 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Bir hadis-i şerifte şöyle buyrulmaktadır: 
a? R pa . D or pM Dpi po i O “Sə 


“Bir saat tefekkürde bulunmak, bütün bir gece nafile 
namaz kılmaktan hayırlıdır. 8 


Sonuç olarak düşünce ve tefekkür güzel bir görevdir. 
Bizler bununla emredildik. Fakat bu düşünce ve tefekkürün alanı dini açıdan bellidir. Bu tefekkürden maksat, evreni yaratan Allah'ın zatını, hüviyetini düşünmek değildir. Onun varlığını, yüceliğini, Yüce Yaratıcı olduğunu gösteren eserleri ve bu eserlerin delalet ettiği Allah'ın gücü ve kudretini, O'nun yüce sıfatlarını düşünmekten ibarettir. 


Bizim görevimiz bu evreni, üzerimizde parlayan gökleri ve üzerinde yaşadığımız dünyayı ve buralardaki yaratılış sanatlarını düşünmektir. Ayrıca bunların bu mükemmel, düzenli varlığıyla yüce bir yaratıcının varlığına delil getirmek ve böyle akli bir yetenekle inancımızı güçlendirerek kulluk görevimizi yerine getirmeye çalışmak ta görevlerimiz arasındadır. Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur 


OE NA b GAS YİL İS SE 


süs sə 2535 ƏY “. de SİNEME 


“Her konuda düşününüz. Fakat Allah'ın zatı konusunda düşünmeyiniz. Çünkü yedinci kat gök ile Kürsi arasında yedi bin nur vardır.” 


Evet... Şöyle ifade edilmiş oluyor: Allah'ın zatını idrak etmeye engel binlerce perde vardır. İnsanoğlu bu idrak kabiliyetine sahip değildir. İnsanlık ancak, Allah'ın eserlerini, 


16 İbn Ebi Şeybe, Musannef, VIII, 258, Hadis no: 37; Beyhaki, $Suubu T-İman, 
I, 19, Hadis no: 111. 
7 İbn Batta, e/-İbanetü ”l-kübra, Hadis no: 2524. 
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yarattığı şeyleri düşünerek Allah'ın varlığına ulaşma gücüne sahiptir. Bu ulaşma ve delil getirme ile sorumludur. Yoksa kendi yeteneğinin milyonlarca kat üstünde olan bir hakikati, olduğu gibi düşünme ve idrak etmekle sorumlu ve görevli değildir. Belki bu konuda hataya düşebileceğinden dolayı bu düşünmeden alıkonmuştur. 


Gerçekte insan kendisi gibi diğer yaratılmışlar hakkındaki bazı düşüncelerinde bile hataya düşer. Onun hakikatini düşünce ile açığa çıkaramaz. Mesela; Biz fani, ölümlü bir varlığız. Bizlerdeki ruhlar da böyledir. Ama onları eserleri sayesinde güzelce bilip anlasak da onların asıl mahiyetini, nasıl latif bir cevher olduklarını bilip tam olarak ortaya koyamayız. 
O halde tüm evrenin ötesinde bulunan bir Yüce Yaratıcının bir olan zatını onun ulühiyetine uygun bir şekilde nasıl bilip ortaya koyabiliriz? Bu bizim yeteneğimizin dışındadır. 


Fahreddin er-Râzi (6.606/1210) şöyle diyor: GEZİSİNE /Her konuda düşününüz) hadis-i şerifi ile şuna işaret edilmektedir: Kim Yüce Allah'ın azametini ve yüce zatını kavramayı arzu ederse hayret ve tereddüt içinde kalır. 
Belki göremez bir hale gelir. Çünkü Celal-i ilâhinin nuru insan aklının gözbebeğini kör eder. Bu konudaki en sağlam yol şudur: İnsan, yeteneği kapsamında olan konulara dalsın, kabiliyetinin kapsamını aşan şeyleri terk etsin. 


Abdullah İbn Abbas (r.a) hazretlerinden şöyle rivayet edilir: Hz. Peygamber (a.s) bir gün tefekküre dalmış bir cemaatin yanına teşrif ettiler. 


— Size ne oldu, neden konuşmuyorsunuz? diye sordu. 
Onlar da, 


— Yâ Resülâllah, Yüce Allah hakkında tefekkürde bulunuyoruz, diye cevap verdiler. Bunun üzerine Fahr-i âlem hazretleri, 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yi x 3 o 22. 2 , ə a 2.22 
a ələ 2) 2 .. a | $ 
D ld ə, E Yə əə ds ə ly S 
“Her konuda düşününüz. Fakat Allah'ın zatı konusunda düşünmeyiniz” buyurdular.” 


Demek oluyor ki, biz kullar, yaratıcımızın tüm eserlerini düşünüp tefekkür etmekle emredilmişiz. Hüviyetini tefekkür etmekle memur değiliz. Çünkü 


# ai p A əv ə A 
"x... 
“Allah'ın zatı hakkında aklımıza ne gelirse gelsin, 


O'nun yüce zatı ondan başkadır” buyurulmuştur. Onu idrak etmek bizim kabiliyetimizin kapsamı dışındadır. 


Nitekim bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur: 


045 9, . e 2. - az 
Sg Alo, Siz alışı ə, s 
“Allah'ın mahlükatını düşününüz; Allah'ın zatı hakkında düşünmeyiniz, helak olursunuz.” 


Evet, biz Allah'ın varlığına şahitlik eden yaratmasını, eserlerini düşünmeliyiz. Göklerin yüksekliğini, dönmesini, milyonlarca parlak cisimle süslenmiş olduğunu, bunların herhangi bir şeye dayanmaksızın fezada nasıl dönüp durduğunu düşünelim. Üzerinde yaşadığımız dünyaya bakalım. Ondaki ırmakları, denizleri ve diğer sanat eseri harikaları düşünelim. Her kim böyle bir düşünceye ulaşırsa, bu yerlerin, tüm bu yaratılış eserlerinin, hikmet sahibi bir yaratıcıya, bir ezeli var ediciye muhtaç olduğunu anlar; o ezeli etkenin varlığına ve birliğine iman eder. 


8 Zebidi, İthâf, 10/180. 
? Hadisin kaynağını bulamadık. 
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Evet işte bizim aklımızın, duyularımızın, düşüncemizin ve tecrübemizin alanı bu yaratılmış olan eserlerdir. Kendimize verilmiş olan bu güçleri güzel bir şekilde kullanırsak Yüce bir yaratıcının varlığına inanırız. Onun ulvi eserlerine göz atınca O'nun başlangıcı ve sonu olmayan, her şeyi bilen, benzeri olmayan yüce sıfatlarla nitelenmiş olduğunu anlarız. 
İşte insan aklı için belirlenmiş olan sınır budur. Düşüncemizi bunun ötesine doğru yöneltip nüfuz edemeyiz. Zaten böyle bir yükümlülüğümüz de yoktur. Belki bu konuda hatalara maruz kalacağımız için böyle bir tefekkürden sakındırılmışız. 


İslâm Dini, ilme, bilgiye, düşünceye, gerçek tefekküre sahip olan üni büyük önem vermiştir. Nitekim bir âyette; b tə 2 a pe m. zi 


“De ki: "Bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.” (Zümer 39/9) 


Konuyla ilgili başka bir âyet ise şöyledir: 
Ai Se ui Zor İs 93 
Og Dİ malg eI e la e 


“De ki: "Görenle görmeyen bir midir? Düşünmüyor mu-SUNUZ?” (En'am 6/50) 


Evet, ilâhî eserleri gözleriyle görüp, akıllarıyla düşünen kimseler ile bunları görmekten, onların bir yüce yaratıcıya işaret ettiklerini anlamaktan mahrum olanlar asla aynı olamazlar. 


İnsan, yaratılışının, kabiliyetinin gereklerine aykırı hareket etmemelidir. Aklını, duygusunu, düşüncesini güzel kullanmalıdır. Hayatında geçirmiş olduğu düşünce aşamalarından faydalanmaya çalışmalıdır. Bununla birlikte hiçbir insan kendi payına düşen kulluk görevlerini kendi aklı ve düşüncesi ile keşfedip ortaya koyamaz. Bunun için Allah insanlara birçok peygamberler göndermiştir. Bizim peygamberimiz Hz. 
Muhammed (s.a.v.) en mükemmel ve en son peygamber olarak tüm insanlığa gönderilmiştir. İnsanlık, bütün görevlerini, özellikle Allah'ın zatı ve sıfatlarına ait en doğru ve en geçerli bilgileri bu peygamberler sayesinde öğrenmiştir. İnsanlık bu peygamberlerden asla müstağni olmamıştır. Onların ifade ettiklerine aykırı düşüncelerin, teorilerin hiçbir değeri yoktur. 
Çünkü Allah'ın rızasına uygun inanç ve uygulamalar, ancak peygamberlere tâbi olmakla gerekleşir. 


Sonuç olarak, İslâm dini hikmete en yakın dindir. İnsanları yapamayacakları şeylerle sorumlu tutmaz. Onlara sadece yaratılışlarında var olan yeteneklerini güzelce kullanarak kâinattaki eserlerden, oradaki gaye ve düzenden hareketle kudret sahibi bir yaratıcının varlığına ulaşmalarını emreder. Ve bütün dini görevlerini gerektiği şekilde yapabilmeleri için de peygamberlere uymaları emredilmiştir. Artık insanlık için başka şekilde kurtuluş ve mutluluk düşünülemez. 


Ermek için bir ufuk-i envere” 
Uymalıdır hazreti peygambere 


24. İlahi Fiiller, Kulların Fiilleri, Kesb ve İhtiyar 


Bilindiği gibi “ef'al”, “fiil” kelimesinin çoğuludur. Fil ise İslâm akaidinde terim olarak nisbi bir sıfat, geçici bir durumu ifade eder ki, bir şeyin diğer bir şeydeki etkisinin oranından ibarettir. Yazı yazmanın mektupta, dövmenin dövülendeki etkisi gibi. Bir fiil hangi kişi ile meydana geliyorsa, o kişiye fail denir. 


20 Ufuk-ı Enver: Nurlu ufuklar. 
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Bir şeyin diğer bir şeyden etkilenme durumuna da “infi- al” denir. Dövülenin dövmeden etkilenmesi, bir şeyin ısıtılmakla ısınmış olması gibi. 


Fiiller başlıca iki kısma ayrılır. Bir kısmına ef'al-i ilâhiye (ilahi fiiller), diğer bir kısmına ise ef'al-i ibad (kulların fiilleri) adı verilir. 


Gerçek, asıl fail Cenâb-ı Hakk'tır. Onda, başka hiçbir kimse bir fiili, sadece kendi kudretiyle meydana getiremez. 
Yaratıp icat edemez. Kulların bütün fiilleri, Allah'ın onlarda yarattığı kudret ve kazanma gücü (kesb) ile şartların mevcudiyeti ve engellerin ortadan kalkmasıyla meydana gelir. Fiilin meydana gelmesinde gerekli olanlar içinde en etkili olan ilâhi kudrettir. Kul bir kazanıcı, Allah ise yaratıcıdır. (Kul kasib, Allah ise haliktir.) 


Kesb (kazanma), bir faydayı elde etmeye veya bir zararı gidermeye sebep olan fiil demektir. Allah'ın filleri bu şekilde nitelendirilemez. Çünkü Yüce Allah kendine yönelik bir fayda elde etmekten veya kendine yönelik bir zararı gidermekten münezzehtir, yücedir. 


Kulların fiilleri ise ihtiyari (isteğe bağlı) ve ıztırarı (Zorunlu) olmak üzere ikiye ayrılır. Oturup kalkmak, okumak, yazmak, yemek, içmek gibi fiiller isteğe bağlı fiillerdir. Bunlarda kulların kesbi ve iradesi vardır. Uyumak, yenilen yemekleri hazmetmek, göz kapaklarının açılıp kapanması gibi fiiller ise zorunlu fiillerdir. Bunlar kulların seçimine bağlı fiiller değildir. 


Bu iki kısım fiiller de diğer olaylar gibi Cenâb-ı Allah'ın iradesine, takdirine, yaratmasına, oluşturmasına muhtaçtır. 
Cenâb-ı Hak takdir edip yaratmadıkça hiçbir zerre, hiçbir hareket meydana gelmez. 


Aslında kâinatta geçerli olan ilâhi fiillerdir. Bütün cisimler tüm unsurlarıyla, tüm özellikleriyle Allah tarafından yaraulmıştır. Hayat sahibi yaratıkların, canlıların bütün fiilleri, bütün tabiat olayları Allah'ın tekvin (yaratma) sıfatının ilişkisiyle yaratılmıştır. Bunlarda ilâhi kudretten başka bir etken yoktur. Bu konuda bütün din mensupları aynı kanaattedir. Ancak bir kısım sapık fırkalar ve filozoflardan bazıları böyle doğru inançtan mahrum olmuşlardır. 


Sonuç olarak kulların fiillerinde kendilerinin sadece seçerek ve isteyerek kazanması (kesb) söz konusudur. Yoksa onları yaratan ilâhi kudrettir. Şöyle ki; Yüce Allah kullarını bir hikmetten dolayı birtakım vazifelerle mükellef kılmış, kendi ilâhi adaleti ve lütfunun sonucu olarak onlara bir irade ve kudret de vermiştir. Her şahıs bu iradesi ile mümkün olan fiillerden dilediğini tercih edebilir. Yine tercih ettiği şey konusunda etki etmeye müsaittir. Bu konuda serbesttir; her şahıs sahip olduğu bu gücü iyiliğe de kötülüğe de harcayabilir. Fakat herhangi bir şahıs gücünü, isteğini ve seçimini bir fiile yöneltince, Allah kendi kudret ve tekvin sıfatının tecellisiyle o fiili yaratır. Yaratılmış kudretin bilfiil etki etmesine imkân vermez. Çünkü Allah'ın yaratma sıfatına hiç kimse ortak olamaz. 


İşte böylece kulların yaratılmış olan kudreti, sorumluluklarının ortaya çıkması için yapmak istedikleri şeylere potansiyel olarak bir etkide bulunur. Meydana gelen fiillerin taat veya masiyet olmasına sebep olur ki, bu bir seçme ve kesbetme meselesidir. Allah ise kullarının bunun gibi ihtiyari fiillerini, onların seçimine ve iradelerine uygun şekilde yaratır. 
Bununla ilâhi hüccet tamamlanır. Yani hiç kimse işlediği fiillerden dolayı “ben mazurum” şeklinde bir itiraz hakkına sahip olamaz. Nitekim bir âyette (| .. Lə es bi A 4) “Allah onları, yaptıklarından dolayı (kesbleri sebebiyle) baş aşağı etmiştir” (Nisa 4/88) 


Evet, insanoğlunun seçimlerinde fiil ilâhidir. Bunlara “kulların fiillerinin yaratılması” (halku ef'al-i ibad) denir. Bu 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şöyle ispat edilir: Eğer insanoğlunun fiilleri kendine ait olsaydı, onların bütün ayrıntılarını bilmeleri gerekirdi. Halbuki insanlar bu fillerin çoğundan habersizdir. Yaratanın ise yarattığı şeyleri tüm ayrıntılarıyla ve sonuçlarıyla bilmesi gerekir. 
Nitekim bir âyette (ol ir də YI) “Yaratan hiç bilmez mi” (Mülk 67/14) buyrulmaktadır. 


Bununla birlikte yukarıda işaret edildiği gibi insan bir hikmete bağlı olarak bir kazanma gücüne, bir seçme hürriyetine sahiptir. Bundan dolayı kendi seçimine bağlı eylemlerin- den sorumludurlar. Kendilerinde böyle bir yetenek mevcuttur. Bir âyet-i kerimede şöyle ifade ilmektedir: 


i ae 9, 7 o 2 ə > 
O gir b ela, all öl 
“Allah sizin yapacağınız şeyleri bilir.” (Nahl 16/91) 


Diğer bir âyette ise şöyle buyrulmaktadır: 


A 2, 02 |» P ö 
O dad Du yyə əl 
“Şübhesiz Allab yabacaklarınızdan baberdardır.” (Neml 


27/88) 


Ancak şunu da biliriz ki, insanların bu fiilleri, bu kabiliyetleri de Allah'ın yaratmasının bir sonucudur. Kur'ân-ı Kerim”de, 


s 2 4...” 5 
e OZ 4” ” o |”, 4 ” 


“Allah sizi ve yaptıklarınızı yaratandır.” (Saffat 37/96) 


Bir hadis-i şerifte (X2 gep az 9l) şeklinde ifade edilmektedir. Yani “Allah her bir sanat sahibinin ve sanatının yaratıcısıdır.”. 


—— 


? Hakim en-Nisaburi, e/-Müstedrek ale's-sahihayn, 1, 88, Hadis no: 85. 
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Evet, şüphe yok ki, yaratma ve icat etme ilâhi özelliklerdendir. Hak Teâlâ hazretleri hikmet ve kudret sahibidir. Dilediğini, hikmetinin gerektirdiği şekilde varlık alanına çıkarır. 
Nitekim Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur: 


e p vi ə” | > sb İsa, Aİ Öl 
“Şüphesiz Allah 7 əl (Hac 22/18) 


“Şüphesiz senin Rabbin dilediğini yapar.” (Hud 11/107) ” i wi 2 Fed Mə ” 2 os z O o ll, 5 al 1,503 əə Şİ? pai şa dələ lis » k 


“Önce yaratıb sonra bunu tekrar eden O'dur. Yüce Arşın sahibi, çok seven, bağışlayan O'dur. Her dilediğini mutlaka yapandır.” (Buruc 85/13—16) 


İşte Allah'ın fiilleri ve kulların fiilleri hakkında ümmetin ileri gelenlerinin icmaı bu şekildedir. 


Şunu da ilave edelim ki, ilâhi fiiller bir gaye ile nitelenmiş değildir. Hiçbir fiilini bir fayda temini için yaratmış değildir. Yüce Allah bu gibi şeylere ihtiyaç duymaktan uzaktır. 
Herhangi bir şeyi yaratmak O'nun açısından zorunlu olmadığı gibi yaratması kötü de sayılamaz. Evreni yaratan Allah her yönüyle mükemmeldir. Her türlü ihtiyaçtan münezzehtir. Yarattığı her şeyde bir hikmet olduğundan bunlar kötülük ya da çirkinlikle nitelendirilemez. Aksi halde O'nun zatının bir fayda ve maslahata muhtaç olması söz konusu olurdu ki, bu eksikliği ifade eder. O'nun Yüce zatı ise her türlü eksikliklerden uzaktır. Fakat varlık alanına çıkmış olan fiillerin yaratıklara yönelik birtakım faydaları, gaye ve hikmetleri vardır. İnsanların kendi ihtiyaçlarına bağlı olarak meydana gelen olay- 


lar da yine insana ait gaye ve amaçlara dayanmaktadır. 


Sana Yarabbi! Hamd ü şükredip durmaktadır ekvan Seni isbat için her zerre bir burbamnı bahirdir. 
Bütün elvab-ı bilkatten, bütün esrarı fetretten 


Senin ulviyet ü kulsiyetin bi şüphe zahirdir. ”” 


25. Kulların Filleri Hakkındaki Çeşitli Yaklaşımlar 


Kulların fiilleri hakkında meşhur âlimlerin, filozofların ve birtakım mezhep mensuplarının çeşitli anlayışları vardır. Biz burada bunların bir kısmını özet olarak sunacağız. 


1. İmamu'l-Harameyn el-Cüveyni (6. 408/1085) ve bazı filozoflara göre kulların fiilleri, şartlar bulunduğu, engeller olmadığı takdirde Allah'ın insanda yarattığı bir kudret ve irade ile meydana gelir. O halde insanlar kendi iradelerine dayalı olan fiillerini, Cenâb-ı Hakk'ın kendilerine vermiş olduğu bir kudret sayesinde meydana getirmiş olacaklarından, bu 


fiiller yine ilâhi kudretin eseridir, demektir. 


2. Bazı kimselere göre7de ilâhi kudret fiilin aslıyla ilgilidir. Onu meydana getirir. İnsanın kudreti ise fiilin taat veya masiyet olmasıyla ilişkilidir. Nitekim bir kimse bir yetime bir tokat atsa, bu tokat Allah'ın kudretiyle meydana gelir. Fakat bu tokadın atılması çocuğun terbiyesi için ise bu bir taat sayılır. Sırf çocuğa eziyet etmek için ise bu masiyet sayılır. Yani bu taat ve masiyet yönü kulun kudret ve etkisine aittir. 
> Ekvan: Varlıklar, oluşumlar. Burhan-ı bahir: Apaçık delil. Elvah-ı hilkat: Ya- 


ratılış tabloları. Esrar-ı fetret: Cehalet izleri. Ulviyet: Yücelik. Kudsiyet: Mukaddeslik. Bi şüphe: Şüphesiz. Zahir: Açık, net, belli. 
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3. Kaderiye (Mu'tezile) grubuna göre Allah, insanların zorunlu fiillerinin yaratıcısıdır, irade ve seçime dayalı fiillerinin yaratıcısı insanın kendisidir. Herkes kendi iradeli fiillerini yaratır meydana getirir. Böyle olmasaydı sorumluluk ortadan kalkardı. Çünkü bir insan zorla, zorunlu bir şekilde yaptığı şeylerden sorumlu olmaz. Aksi takdirde adalet gözetilmemiş olurdu. Kaderiyenin bu inancı aşırı bir düşüncedir. Bir kulu yaratıcı konumuna yükseltmektir. Allah insanların ihtiyari (iradeye dayalı) fiillerini onların seçimine ve tercihine dayanarak yaratmakta olduğu için asla bir cebir ve zorunluluk gerekmez. Fakat kaderiyenin bu inancı kâfir olmalarını gerektirmez. Çünkü bunlar kulları tüm açılardan yaratıcı kabul etmiyorlar. Belki, kul kendi fiilini Allah'ın ona verdiği aletler, vasıtalar sayesinde meydana getirmektedir, demektedirler. (a pe xa o də “Allah'tan başka bir yaratan var mıdır?” (Fatır 35/3) âyeti bunları susturmak için kesin bir delildir. 


4. Cebriye grubuna göre kulların tüm fiillerinin yaratıcısı Allah'tır. Kulların bu fiillerde asla iradesi ve seçimi yoktur. 
Kulların hareketleri ve fiilleri cansız varlıkların fiilleri hareketleri gibidir. Bu sebeple Allah'ın ezel ilmi fillerin gerçekleşmesinden önce onlara taalluk etmiştir. Aksi takdirde Allah'ın il-. 
minin değişmesi gerekirdi ki, buna hiçbir mümin inanamaz. 


Cebriyenin bu inancı tam bir tefrittir. İnsanlardaki isteğe bağlı fiilleri inkâr etmek mümkün değildir. Bir kimsenin kasıtlı hareketi ile bir arıza sebebiyle isteği dışında gerçekleşen hareketi hiç eşit olur mu? İnsan kendi seçimini, tercihini ve kudretini bir fiile yöneltir, Allah da dilerse onu yaratır. Kulun yaratmasına meydan vermez. Allah'ın ezeli ilmi ise kulların irade ve isteğine engel değildir. Bu ezeli ilim, bilinene tâbidir. 
Yani ona göre tecelli eder. Allah Teâlâ hazretleri ezelde olacak şeyleri olacağından dolayı ezeli ilmi ile bilir; yoksa bildiği için o şeyler var olmaz. Bunun içindir ki, ilâhi ilim maluma 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tâbidir denilir. Bu sebeple eğer insanlardan kendi istekleriyle bazı fiiller ortaya çıkmasaydı bunlardan dolayı sorumlu olmamaları gerekirdi. Hâlbuki insanlar sorumlu varlıklardır. 


OLAR İZE GENİ a anl malar SG 


“Yaptıklarına karşılık onlar için saklanan müjdeyi kimse bilmez” (Secde 32/17) âyeti bunu dile getirmektedir. Cebriye mezhebi hicri 4. asır başlarında yıkılıp gitmiştir. Bu mezhebin aşırı şekline Batıda Fatalizm” derler. 


Ehl-i Sünnet ve”l-cemaatin görüşüne göre orta bir cebir anlayışı vardır ki, bu da kul için kesbi, Allah için yaratmayı ortaya koymaktadır. 


5. Determinizm (icabiyye) denilen bir gruba gelince, bunlara göre evrende geçerli olan birtakım fıtri kanunlar, tabii kuvvetler gerçek etkenlerdir. Evrendeki her şey bu kanunların eseridir. Her olay tabiatın değişmeyen bu kanunlarına tâbidir. Bütün organik ve inorganik cisimler bu kanunların hükmü altındadır. Hiç birinde ne hürriyet ne de güç vardır. 


Determinizme göre bütün olaylar tabii kanunlara tâbi olduğundan artık insanlarda da hür fiiller yoktur. İnsanlardan ortaya çıkan her fiil, sebepler zincirinin zorunlu sonucudur. 
Bu sebeple insanlar hürriyet ve güç sahibi sayılamazlar. Bu gruba göre kaza ve kader bu evrendeki kanunlardan başkası değildir. Bu mezhep bir maddi cebriyeden ibaret olup Batulılar tarafından “Determinizm” olarak ifade edilir. 


Determinizm, bu kâinattaki güçleri, kanunları birer gerçek etken sanıyorlar. Büyük bir dalalet içinde yaşıyorlar. 


3 Fatalizm: Bütün eylemlerin değişmez bir şekilde tabiatın üstünde var olan 
bir kuvvet tarafında önceden tespit edilmiş olduğuna inanan felsefi bir ekoldür. Bk. Süleyman Hayri Bolay, Felsefi Doktrinler Sözlüğü, Ankara 1997, s. 
504—505. 
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Bunların ileri sürdükleri deliller, iddialarını ispat edecek güç- te değildir. Tabii kanunların varlığı, neden özgür fiillerin varlığına engel, kaza ve kadere aykırı olsun? İnsanın isteğe bağlı fiilleri de bu tabiat kanunları gibi insanlık âleminin fitri bir zorunluluğudur. Bu kanunlar neden değişmesinler? Bu kanunlar üzerinde başka bir sebebin, mesela cüz'i iradenin etkisiyle başka bir olayın meydana gelmesi nasıl imkânsız görülebilir? Nitekim zaman zaman tabiat kanunlarına aykırı olaylar meydana gelmektedir. İnsanlar fıtrat kanunlarını bazen kendi arzularına uygun bir şekilde kullanabiliyorlar. Önceden tabiat kanunlarına aykırı görülen şeyler bugün olağan şeyler kabul edilmektedirler. Mucizeler ve kerametler sayesinde nice harikaların meydana geldiği herkesçe bilinmektedir. Özellikle bu kâinatın, bu sanatkârane yaratılışın varlığı kudret sahibi bir yaratıcının varlığına açık bir biçimde şahitlik etmektedir. Artık bu kanunları meydana getirmiş olan Yüce Yaratıcı, dilediği zaman bu kanunları değiştirmeye kadir değil midir? Elbette kadirdir. Onun gücü her şeye yeter. 


Şunu da düşünmek gerekir ki, eğer insanlar irade ve seçmeye sahip olmasalar, yaptıkları işlerden neden sorumlu oluyorlar. Cinayet işleyen bir kimse hakkında verilecek cezayı hangi akıllı adalete aykırı görebilir? Eğer o caninin irade ve ihtiyarı yoksa kendisini mazur görmek gerekmez mi? Fakat hangi akıllı buna inanabilir? 


Bu sebeple Determinizmin iddiası akla ve mantığa aykırı, müşahedelere zıt olduğundan hiçbir değeri yoktur. 


26. Filozofların Görüşü 


Bir kısım filozoflar bu âlemdeki bütün varlıkların yaratma ve icad edilmesini akıllara dayandırırlar. Nitekim aşırı tabiatçılar olan maddeciler de Allah'ın varlığını inkâr ettikleri 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için tüm varlıkların ilâhi fiil sonucunda meydana gelmediği görüşündedirler. 


Filozoflardan bir kısmına göre ise ay üstü âlemde bulunan akıllar, yaratılmasına sebeptirler. O halde bu filozoflar tabiat varlıklarının yaratılmasını Allah'ın bir fili olarak görmektedirler. 


Diğer taraftan filozoflar (al J ae L 7 “birden ancak bir ortaya çıkar” şeklinde yanlış bir inanca sahiptirler. 
Bu sebeple Allah'tan sadır olan birinci varlık tek tabiatlı soyut bir cevher olan akıldan ibarettir. Bu akıl tek tabiatlı ise de gerçekten kendinden sonra gelen varlıkları ortaya çıkaran bir özelliğe sahip değildir. Bu filozoflara göre bu akıllar on tanedir. Bunlara “ukulu aşere” (on akıl) denir. Dokuz felek bu on akıldan ortaya çıktığı gibi, ay feleği denilen dokuzuncu felek onuncu akıl olarak kabul edilmektedir. 


Bazı filozoflar da yüce melekleri bu on akıldan ibaret sanmaktadırlar. Filozofların bu iddiaları da akla aykırı, delile dayanmayan, Allah'ın kudretini, yaratıcılığını sınırlayan bir anlayışa götürdüğünden her yönüyle batıldır, yanlıştır. Sırf bir kuruntudan ibarettir. 


Netice olarak sağlam bir akla sahip, bu kâinatı derin bir şekilde ibret nazarıyla temaşa etme durumuna ulaşan herhangi bir insan, bir Yüce Yaratıcının varlığından şüphe edemez ve bu varlıkların sanatkârane özelliklerini temaşa ettikçe bunların birer ilâhi fiil sonucu meydana geldiklerini itiraf etmekten başka çare bulamaz. 


pili 222 əni, ga gi va ie vi, six dö di du a, 
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“Andolsun ki onlara: "Gökleri ve yeri yaralan, güneşi, ayı buyruğu altında tutan kimdir?" diye sorarsan, şübhesiz "Allah'tır" derler. O halde nasıl da tersyüz oluyorlar.” (Ankebut 


29/61) 


İKİNCİ BÖLÜM 
MELEKLER 


1. Meleklerin Mahiyeti ve Kısımları 


Yüce Allah'ın yaratmış olduğu bir kısım yüce, günah işlemeyen, değerli kulları vardır ki, bunlara “melâike-i kiram” (yüce melekler) denir. Bunlar nurdan yaratılmış çok latif bir mahiyeti olan, günahtan korunmuş ve devamlı ibadet etmek ve Allah'a itaat etmekle meşguldürler. Devamlı mânevi bir zevk içinde yaşarlar. 


Meleklerin bir kısmı yeryüzünde bulunur. Diğer bir kısmı ise göklerde, yüce makamlarda yaşarlar. “Hafaza” denilen, insanlarla birlikte bulunan ve onların yaptıklarını tespit etmekle görevli olan melekler de yeryüzünde bulunur. 


Meleklerin bir kısmı daima Allah'ı tesbih edip anmakla meşguldürler. Bir kısmı kâinatta bazı olayların meydana gelmesiyle görevli olup, bunlara “müdebbirat” adı verilir. Diğer bir kısmı önceden yeryüzünü şereflendirmiş olan peygamberlere vahiy getirmekle görevli idiler. 
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2. Elçi (Resul) Melekler 


Meleklerin bazılarına elçilik görevi verilmiştir. Bunlar Cebrail, Mikail, İsrafil ve Azrail adındaki dört mübarek melektir. Cebrail, ilâhi şeraitleri, Allah'ın emir ve yasaklarını Allah katından peygamberlere indirmekle görevlendirilmiştir. 
Bu meleğe “Cibril” de denir. Mikail, mahlükata takdir edilmiş olan rızklarını ulaştırmakla görevlendirilmiştir. İsrafil, iki defa sura üfürmekle sorumludur. Birinci üflemekle bütün yaratıklar, hayattan mahrum kalacaklardır. İkinci üfleme ile bütün yaratıklar yeniden hayat bulup mahşere sevk edilecektir. 
Azrail, ölecek kimselerin ruhlarını almakla görevlidir. 


“Münker” ve “nekir” adında iki melek vardır. Bunların görevleri de ölen insanları kabirlerinde veya defnedildikleri başka yerlerde inançlarından, amellerinden sorguya çekmektir. 


Kısacası melekler latif, nurani varlıklardır ki, yemezler, içmezler, uyumazlar, evlenmezler, çocuk sahibi olmazlar. İnsan şekline ve başka bir şekle girebilirler. Meleklerin varlığı akla aykırı olmayıp, Kur'an ve sünnetle sabittir. 


Yüz binlerce değişik ve farklı yaratıkları barındıran bu muazzam kâinatta, melekler adıyla yüksek özellikler ve niteliklere sahip yaratıkların bulunması asla akla uzak bir durum değildir. Bunların varlığı peygamberler tarafından haber verilmiştir. Bütün ilâhi kitaplar bunu ifade etmektedir. Nitekim bir âyet-i kerimede şöyle buyrulmuştur: 

AZ2023 V ze ez” 0 A, öso Ül ə Ax, vəya € ENY, 

“O melekler Cenâb-ı Hakk'a, kendilerine emrettiği şeyler- de asla asi olmazlar. Emredildikleri şeyleri de yaparlar.” (Tahrim 66/0) 


Meleklerden başka bir de cin denilen bir gurup vardır. 
Bunlar havai cisimlerden olup çeşitli şekillerde oluşurlar. Birtakım zor işleri başarabilirler. Bunların bir kısmı mümin, bir kısmı ise isyankâr, kafirdir. Şeytan bu isyankâr cin grubundandır. Cinlerin varlığı aklen mümkün, naklen sabittir. Kuran'da şöyle geçmektedir: 


gl də gəl dz ÖĞ gi 


“Allah cinleri de birer yalın ateşten yaratmıştır.” (Rahman 55/15) 


Cinlerin de insanlar gibi sorumlu ve mükellef oldukları şu âyetle ortaya konulmaktadır: 


x... 


“Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” (Zariyat 51/56) 


“Kuran, belini cinlerden bir kısmını sana yönelimistik.” (Ahkaf 46/29) 


Vaktiyle cinlerden bir gurup, Resul-i Ekrem Efendimizin mübarek huzurlarına gitmişler, okunmakta olan Kuran'ı dinlemişler, Müslüman olarak İslâm şerefiyle şereflenmişlerdir. 
Nitekim w GU) eye Ey âyeti bunu ifade etmektedir. 


Sözün özü, bizler meleklerin varlığına inandığımız gibi cinlerin varlığını bilip tasdik ederiz. Allah'ın kudreti böyle daha nice muazzam varlıkları meydana getirmeye fazlasıyla yeter. Amenna! 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
SEMÂVİ KİTAPLAR 


1. Semâvi Kitapların Mahiyeti 


Yüce Allah, inançlara, ibadetlere, ahlâka ve birtakım idari, sosyal konulara dair bir ahlâk, hakikatler ile bunları ifade eden söz ve ifadeleri bazı peygamberlerine vahiy yoluyla tebliğ etmiştir. Bunlara “semavi kitaplar”, “ilâhi kitaplar” veya “indirilmiş kitaplar” (münezzel kitaplar) adı verilmiştir. Bu mübarek kitaplardan Tevrat Hz. Musa'ya; Zebur, Hz. Davud'a; İncil Hz. İsa'ya ve Kur'ân-ı Kerim de bizim yüce Peygamberimiz'e (s.a.v) gönderilmiştir. 


Bunların dışında kalan diğer semavi kitaplar da birtakım mübarek sahifelerden ibaret olup sayıları 110'dur. Bunlardan 
10 sahife Hz. Âdem'e, 50 sahife Hz. Şive, 30 sahife Hz. İdris'e, 
10 sahife Hz. İbrahim'e, on sahife de Hz. Musa'ya verilmiştir.” 


24 Genel olarak kabul edilen görüş sahifelerin 100 olduğu şeklindedir.Ancak 
yukarıdaki bilgide geçen “On sahife de Hz. Musa'ya verilmiştir” ifadesi Tevrattan önce Hz. Musa'ya indirilmiş olan sahifeleri ifade etmektedir. Nitekim A'la suresi ayet 14-18'de buna işaret vardır: “Doğrusu bu hükümler ilk sahifelerde, İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde de vardır.” Bu konuda detaylı bilgi için bakınız Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, İstanbul ts.,VI-I, 5768-5769. 
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Biz Müslümanlar, bu kutsal kitapların hepsine iman ederiz. Fakat bu kitaplardan sadece Kur'an, indiği günden beri bir kelimesi bile değişmeden kutsal varlığını devam ettirmektedir. Zaten, 


ö ali 4 1513 SİNS İĞ 


“Şüphesiz Kur'an'ı biz indirdik ve şüphe yok ki onu koruyan da biziz”(Hicr 15/9) âyet-i kerimesi bir mucize olarak bu gerçeği haber vermiş bulunmaktadır. Bazı milletlerin ellerin- de bulunan ve “Kitab-ı Mukaddes”, “Ahd-i Atik” ve “Ahd-i Cedid” diye anılan kitaplar ise asıllarının aynı değildir. Bunlar semavi kitaplara ait ulvi niteliğe sahip bulunmamaktadırlar. Tevrat ve İncil gibi semavi kitapların yalnız adları kalmış, orijinal nüshaları değişim ve dönüşüme uğrayarak tarihe karışıp gitmiştir. 


2. Kur'ân-ı Kerimin İndirilmesi (Nüzulü) 


Kur'an-ı mübin, yüce Peygamberimiz'e (s.a.v) 23 sene içinde âyet âyet, sure sure nazil olmuştur. Semâvi kitaplar Kur'an'la son bulmuş, Allah'ın son kitabı ile gerçekler tüm insanlığa açıklanmıştır. 


Mucize olan Kur'an bir belagat harikasıdır, bir hikmet sembolüdür. Bunun benzerini getirmek asla mümkün değildir. Bu apaçık kitap sonsuz bir mucizedir. Bütün insanlığa hitap eder, doğru yolu gösterir. Bu ilâhi kitap; inançlara, ibadetlere, ahlâka, sosyal yapıya, tarihi bilgilere, kâinatın oluşumuna, cennet ve cehenneme ve birçok hikmetli öğütlere ait âyetler içermektedir. 


Kur'an'ın bütün âyetleri Peygamber Efendimiz (s.a.v) zamanından beri fevkalade bir tevatür” ile zamanımıza kadar > Yalan söylemek üzere bir araya gelmeleri düşünülemeyen bir topluluğun 


verdiği haberlerdir. Seyyid Şerif el-Cürcani, et-Ta’rifat, “Tevaür” maddesi, İstanbul ts., s. 63. 
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ulaşmıştır. Bu yüce kitap her asırda yüz binlerce kişinin hafızalarını nurlandırmaktadır. Kıyamete kadar da nurlandıracaktır. Tüm insanlığın gerçek kurtuluş ve mutluluğa ulaşması, bu ilâhi kitabın kutsal hükümlerine gerçek anlamda uymakla ortaya çıkacaktır. 


Yüce Kur'an, İbn Abbas hazretlerinden rivayet edildiği- ne göre 6660 âyetten ibaret olup 114 sureye ayrılmış bulunmaktadır. Bütün bu kutsal âyetleri Cebrail (a.s) Allah'ın emriyle levh-i mahfuzdan © alarak zaman zaman gelmiş ve Peygamberimiz'e (s.a.v) tebliğ etmiştir. 


sə İZ Gəli 425659 li o əli “Sö Gİ a; 
əz MET “ ə 


“Andolsun ki, size apaçık âyetler, sizden önce geçenler- den misal ve sakınanlara öğüt indirdik.” (Nur 24/34) 


Bu âyet Kur'ân-ı Kerim'in muhtevasına işaret etmektedir. 


3. Kur'an'ın Mucize Oluşu 


Kur'ân-ı Kerim, benzerini getirmek mümkün olmayan bir belağat mucizesidir. Şöyle ki, 


1. Kuran Arap dili ile indirilmiş, bütün âyetleri lafız açısından son derece açık ve ahenklidir. En büyük edebiyatçılar, yazarlar bunun kısa bir suresine bile nazire yazmakta aciz kalmışlar ve bu acizliklerini itiraf etmişlerdir. 


2. Kur'an-ı kerim binlerce âyetlerden meydana gelmiş olduğu halde, bütün bu âyetler fesahat ve belağata sahiptirler. Halbuki başka güçlü bir yazarın yazılarına bakılırsa ara- 


> Olmuş ve olacak olan her şeyin bilgisinin yer aldığı Allah katında bulunan bilgi arşividir. Bk. Tehanevi, Keşşâf, “levh-i mahfuz” maddesi, II, 1415—1416. 
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larında çok farklar görülür. Bunların bir kısmı fasih sayılacak derecede bulunmaz. 


3. Muamelata, ibadet ve taata, cezalara dair konular şairlik hayallerine yer olmadığından bunlara dair yazılarda en kuvvetli yazarlar bile fazla bir belağat örneği meydana getiremezler. Hâlbuki Kur'an'ın birçok âyetleri bu konulara ait olduğu halde son derece beliğ bulunmuştur. 


4. Çeşitli konulara dair insanların yazacakları şeyler arasında bir uyum ve bağlantı bulunamaz. Kur'an'ın içeriği ise çok çeşitli konulara ait olduğu halde bütün âyetleri arasında bir ilişki, bir ahenk vardır ki, iyice düşünüldüğünde bu gerçek ortaya çıkar. 


5. İnsanların kısa bir söz ile birçok gerçeklere işarette bulunması mümkün değildir. Kur'an'ın en kısa âyetleri bile pek çok hakikate işaret edip onları içermektedir. 


6. Kur'an'ın bütün âyetleri açık olmayan lafızlardan uzak, en sağlam lafızlara sahip, en ahenkli bir düzeni ihtiva edip hakikatleri ortaya koymaktadır. İnsanlığın arasında ise bu kadar güzellik bir araya gelemez. 


7. Kuran da gelecek ile ilgili bildirilmiş olan haberler daha sonra olduğu gibi meydana çıkmıştır. Böyle bilinmeyen şeyleri zamanından önce haber vermek ise bir mucize eseridir. 


8. Hakikatleri açıkça ortaya koyan Kur'an, İslâmiyete karşı cephe almış olan bütün muhaliflere en kısa bir suresinin benzerini meydana getirmelerini teklif etmiş, bunu yapamayacaklarını haber vermiş ve nihayet bu hakikat ortaya çıkmış, hiçbir muhalif böyle bir benzer sure meydana getirememiştir. 


İşte bu da bir Kur'an mucizesidir. Kısaca şunu söylemeliyiz: Mucize olan Kur'an'ın ilâhi bir kutsal kitap olduğu konusunda asla şüphe edilemez. 
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Dünyada bütün suhen veranın 
Yazdıkları en bedi eserler 
Kur'an'ı meali iktiranın 

Bir suresine nazire olmaz 

Her âyeti bi naziri Kur'an 

Bir mucize-i ebet karindir 

Her levha-i dil pezir-i Kur'an 


Yarab ne güzel, ne dilnişindir.”” 


7? Suhen ver: Edip. Bedi: Eşsiz. iktiran: yakınlaşma. nazire: benzer. mucize-i ebed karin: Ebedi. Mucize. levha-i dil: Gönül levhası. pezir: Kabul eden. dilnişin: Kalbe, gönle yerleşen, çok hoşlanılan şey. 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
NÜBÜVVET VE RİSÂLET 


1. Nübüvvet ve Risâlet 


Bir kısım üstün şahsiyetler insanları haktan, dini ve dünyevi hükümlerden haberdar etmek üzere Allah tarafından görevlendirilmişlerdir. Bu şahsiyetlere nebi, resul ve peygamber denir. Bunların kutlu görevlerine ise nübüvvet, risâlet ve peygamberlik denir. 


Nebi ile resul arasında fark vardır. Nebi kendisine ilâhi vahiy gelen, kendisinden önceki bir resulün şeriatı ile amel etmekle ve bunun hükümlerini ümmetine tebliğ etmekle görevli zattır. Bunun çoğulu enbiyadır. 


Resul ise kendisine Allah'tan vahiy gelen, yeni bir şeriat ve kitap verilerek bunların hükümlerini ümmetine tebliğ etmekle görevlendirilen kişidir. Resulun çoğulu rusül'dur. Resüle mürsel, çoğuluna da mürselin denilir. Her resul nebi olduğu halde her nebi resul değildir. Nitekim bizim peygamberimiz hem nebi hem de resuldür ve bütün peygamberlerin en üstünü ve sonuncusudur. 


Nübüvvet ve risâlet, akli açıdan mümkün, âyetlerle sabit bir durumdur. Cenâb-ı Hak kullarını, kulluk ve insanlık vazifelerinden haberdar etmek hikmetine dayalı olarak bir takım yüce zatları peygamber olarak göndermiştir. Onların bu ulvi görevlerini inkâr, akli açıdan asla mümkün değildir. Bu zatların realitede gönderilmiş oldukları tevatür yoluyla sabittir. 
Onların bu husustaki görevleri, göstermeye muvaffak oldukları mucizelerle de herhangi bir delile ihtiyaç duymayacak derecede ortadadır. 


Evet Nübüvvet ve risâlet, ilâhi hikmetin ve lütfun bir gereğidir. İnsanlar bu sayede kulluk vazifelerini öğrenmiş, hakiki gelecekten (ahiret) haberdar olmuşlardır. Artık hiç kimse kendi cahilliğini mazeret olarak sunmaya yetkili olamaz. 
Nitekim Kur'an'ı kerimde m buyurulmuştur: 


ə qız İN | BE ey aa 


“5.5. 


“Bir kısım peygamberleri müjdeleyici ve sakındırıcı olarak gönderdik. Ta ki insanların peygamberlerden sonra Cenâb-ı Hakk'a karşı delilleri, mazeret ortaya koymaya imkânları kalmasın. Allah azizdir, hikmet sahibidir.” (Nisa 4/165) 


2. Nebilerin ve Resullerin Özellikleri 


Peygamberler masumdurlar. Kendilerinden günah, gerçeğe aykırı açıklama ve ifadeler ortaya çıkmaz. Onlar için ismet (günah işlememek), emanet (güvenilir olmak), sıdk (doğru olmak), fetanet (akıllı ve zeki olmak) sıfatları zorunludur. Masiyet (günah), hıyanet (güvenilir olmamak), kizb 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(yalan söylemek), gaflet (unutkanlık ve gevşeklik) ise onlar için imkânsız olan özelliklerdir. Kasten olmaksızın hata eseri olarak ve unutarak önemsiz bazı şeyler ortaya çıkabilir. Bunlara “zelle” denir. Bu ise sonuçta daha uygun olanı terk etmektir. Hz. Adem'den zuhur eden “yasak ağaca yaklaşmak” zellesi gibi. 


Peygamberler hakkında derecelerini eksiltmeye götürmeyen yemek, içmek, evlenmek, çocuk sahibi olmak, doğmak, ölmek, rahat içinde olmak ya da sıkıntıya düşmek gibi şeyler mümkündür. Bunlar beşer olmanın bir gereğidir. Fakat bu durumlarda da onların müstesna bir durumu vardır. 
Onlar nimetlere şükreder, sıkıntıları sabırla karşılar, görevlerini tam bir kararlılık ve gayretle yerine getirmeye çalışırlar. 


3. İslâm'dan Önceki Şeriatlar 


Hz. Adem'den itibaren peygamberler vasıtasıyla insanlığa şeriatlar (ilahi kanunlar) tebliğ edilmiştir. Fakat son şeriat, peygamberlerin sonuncusu olan Hz. Muhammed (a.s) ile tüm insanlığa tebliğ edilmiştir. Artık kıyamete kadar insanların boyun eğecekleri ve takip edecekleri yegâne din İslâm'dır. 


Geçmiş kavimlerden her birine ilâhi bir şeriat tebliğ edilerek dünya ve ahiretle ilgili vazifeleri gösterilmiş, sosyal ve ahlâki mutluluklarını temin edecek ilâhi hükümler bildirilmiştir. Nitekim şu âyet-i kerime bu gerçeği ifade etmektedir: 


(21.3 159 >. ka .. 
gag Ae yə — ulas JS 


“Sizden hepiniz için bir şeriat, açık bir yol yaptık.” (Mai- de 5/48) 
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4. İslâm Dini 


İslâm dini dinlerin sonuncusudur. Her türlü mükemmelliğe sahiptir. Tüm zamanların ihtiyaçlarını karşılamaya fazlasıyla yeterlidir. Gerek inanç ve gerekse muamelata, ahlâka ve sosyal yapıya dair en mükemmel hükümleri içermektedir. Kendisine muhalif olan bir kısım önceki şeri hükümler kaldırılmıştır. 
Onun hükümleri ise kıyamete kadar devam edecektir. 


İslâm, insanları Allah'ın rızasını kazanmaya, dünya ve ahiret hayatlarını düzenlemeye, kısaca maddi ve mânevi alanlarda kurtuluş ve mutluluk yollarına kavuşturmanın tek yoludur. 


Gerçekte beşeriyet ilâhi hükümlere öteden beri muhtaç bulunmuştur. İnsanlık, mutlu bir şekilde yaşayabilmek için çok ulvi hükümlere uymak zorundadırlar. Zira bu hükümler, insanlar arasında en mutedil bir şekilde eşitlik ve adaleti sağlar, insanların ihtiraslarına engel olur, onların ruhlarını aydınlatır. İnsanları yüksek anlayışlara ve inançlara ulaştırır, bütün eylemlerinde kamuya ait menfaatleri içerisinde barındırır. İhtirasların ve büyüklenmelerin etkisine meydan vermez. Herkesin hareket çerçevesini faydalı ve makul bir şekilde ortaya koyar, insanları yaratılışlarındaki gayeden haberdar eder. Bütün insanlığa en temiz düşünceleri, inançları ve hareketleri telkin eder. 


İşte bütün bu yüksek ve faydalı hükümleri bir arada bulunduran şey, ilâhi hükümlerden başka bir şey değildir. Aruk bu durum, insanlık hakkında ilâhi rahmetin tecellisinden başka neye yorumlanabilir? 


Ne mutlu bu ilâhi ikramı takdir edenlere! 


5. Peygamberlerin Sayısı 


Yüce Allah, Hz. Âdem'den (a.s) hatemu'l-enbiya (son peygamber) Efendimiz'e kadar birçok peygamberler göndermiştir. Bunların sayısını Allah bilir. Kur'ân-ı Kerim'de şöyle ifade edilmektedir: 


“Andolsun ki, senden önce birçok peygamberler gönderdik; sana onların kimini anlattık, kimini anlatmadık; hiçbir peygamber, Allah'ın izni olmadan bir mucize getiremez. 
Allah'ın buyruğu gelince iş gerçekten biter. İşte o zaman, boşa uğraşanlar hüsranda kalırlar.” (Mümin 40/78) 


Bunun yanı sıra 124 veya 313“ peygamber gönderildiği rivayet edilmektedir. Biz bu hususu Allah'ın ilmine havale ediyor ve bütün peygamberlere topluca iman ediyoruz. 


Kur'an'da yirmi beş peygamberin adı açıkça geçmektedir ki, şu zatlardan ibarettir: 


Adem (a.s), İdris (a.s), Nuh (a.s), Hud (a.s), Salih (a.s), İbrahim (a.s), Lut (a.s), İsmail (a.s), İshak (a.s), Yakup (a.s), Yusuf (a.s), Eyüp (a.s), Şuayp (a.s), Musa (a.s), Harun (a.s), Davut (a.s), Süleyman (a.s), İlyas (a.s), İlyese (a.s), Zülkifl (a.s), Yunus (a.s), Zekeriya (a.s), Yahya (a.s), İsa (a.s), Muhammed (s.a.v). 


6. Vahyin Mahiyeti ve İmkânı 


Vahiy, sözlükte kelam, kitap, gönderme, gizlice konuşma anlamlarına gelir. Dini terminolojide ise Yüce Allah'ın dilediği hususları peygamberlerine bildirmesi, öğretmesi demektir. 


Vahiy olgusu aslında mümkün ve realitede gerçekleşmiştir. Cenâb-ı Hak dilediği şeyleri kullarından seçkin birtakım kimselere bildirebilir. Nitekim Kur'an da ilâhi bir vahiyden ibarettir. (4 3 3133 Öl) “O, Allah tarafından vah- 


8 Burada müellif 124 ve 313 sayısından bahsetmektedir. Bununla birlikte kaynaklarımızda bu sayı genellikle 124 bin veya 224 bin olarak geçmektedir (hazırlayan). 
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yedilmiş vahiyden başka bir şey değildir” (Necm 53/4) âyeti bunu ortaya koymaktadır. 


7. Vahyin Kısımları ve Dereceleri 
İlahi vahyin çeşitli kısımları ve dereceleri vardır. 


1. Salih rüya (rüya-i saliha) şekli: İlahi vahiy, peygamberliğin başlangıcında genellikle salih rüyalar şeklinde gerçekleşirdi ki, alışıklık meydana gelsin. 


2. İlham şekli: Yüce Allah dilediği şeyleri peygamberlerin kalbine uyanık bir durumdayken vasıtasız olarak ulaştırmasıdır. 


3. Kitap gönderme şekli: Allah Teâlâ hazretleri dilediği peygamberine dilediği hükümleri melek aracılığı olmaksızın ulaştırması ve bildirmesidir. Hz. Musa'ya (a.s) Tevrat levhaları bu şekilde inmiştir. 


4. Melek vasıtasıyla gelmesi: Yüce Allah'ın dilediği peygamberine dilediği şeyleri melek aracılığıyla bildirmesidir. 
Cebrail'in Resul-i Ekrem Efendimiz'e zaman zaman gelerek İslâm hükümlerini tebliğde bulunması gibi. 


8. Vahiy ve İlham Arasındaki Farklar 


Vahiy, ilhamdan daha geneldir. Çünkü vahiy ilham yoluyla gerçekleştiği gibi başka yollarla da gerçekleşebilir. Bununla birlikte başka bir açıdan ilham vahiyden daha geneldir. Çünkü Allah'ın velilerinin kalplerine doğan bazı ilâhi sırlar, Rabbâni bilgide (maarifi rabbaniye) bir çeşit ilham eseridir. Fakat bu vahiy sayılmaz. Her vahiy bir Rabbani ilham, ilâhi bir tebliğ demektir. Bir de ilham, bazı zatların kendi şahıslarına ait bir tecelli eseri olabilir. Vahiy ise genele yönelik hükümleri içerir ve peygamberlere ait bir özellik sayılır. 
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9. Vahyin Gerçekleşmesi 


İlâhi vahyin gerçekleşmesi aklen mümkün, nakli delile dayalı bir olgudur. Ulühiyet ve nübüvvet sabit olduktan sonra vahyin gerçekleştiği konusunda tereddüt olmaz. Cenâb-ı Hak dilediği şeyleri saygın kullarına herhangi bir vasıtayla bildirmeye kadirdir. Amenna! 


Vahiy ve ilham gibi yüce sıfatları inkâr etmek, insanın çok karanlık bir ruh yapısına, bozuk bir inanca sahip olmasını gerektirir. 


G ú EIS G ay Adı EYİ İS 
203. a SAP m” alaz ES; DENS; DÉSI 
çi biyo J Aİ EŞ baks 5 


“İşle sana da buyruğumuzla Cebrail'i gönderdik; sen Kitab nedir, iman nedir önceleri bilmezdin, fakat Biz onu, kullarımızdan dilediğimizi onunla doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin.” 
(Şura 42/52) âyetinde bir yoruma göre vahye ruh ve nur adı verilmiştir. 

Gerçekte ilâhi vahiy ebedi hayatı temin etmeye vesile olduğu için kutsal ve mânevi bir ruhtur; insanlığa mutluluk yollarını gösterip aydınlattığından ebedi bir nurdur. Bu nurdan gereği gibi istifade etmeyi Cenâb-ı Hak'tan niyaz eyleriz. 
Bundan mahrum olmak, şüphesiz ki bizleri ebedi mutluluk ve feyizden mahrum bırakır. 


10. Haber ve Kısımları 


Haber, aslında doğruya ve yalana ihtimali bulunan söz demektir. Haberler ahad haber (haber-i vahit), meşhur haber ve mütevatir haber olmak üzere üç kısma ayrılır. 
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Ahad haber, bir iki kimsenin bir konuda verdiği haberdir. Meşhur haber, tevatür derecesine varmayan bir topluluğun verdiği haberdir. Mütevatir haber ise yalan söylemek üzere ittifak etmeleri sayısal olarak mümkün olamayacak büyük bir topluluğun verdiği haberlerdir. 


Haberlerin hükmüne gelince, Peygamber Efendimiz'den (s.a.v) nakledilen bir haber eğer ahad bir haber ise bununla amel edilir. Fakat bu kesin bilgi ifade etmez. İnançla ilgili konularda bir delil olmaz. Eğer meşhur haber ise, bu haber kesinlik derecesinde bir bilgi ifade etmezse de kalbi mutmain etmeyi gerektirir. Bunu inkâr eden kimse sapıklıkla nitelendirilir. Fakat doğru ve sahih olan görüşe göre küfürle itham edilemez. 


Fakat Peygamber Efendimiz'den (s.a.v) nakledilen bu haber mütevatir ise hem kesin bilgi ifade eder hem de onunla amel etmeyi zorunlu kılar. Onu reddeden kafir olur. 


11. Peygamberlerin Tebliğ Görevleri 


Peygamberler dini hükümleri tebliğ etme göreviyle görevlendirilmişlerdir. Onların haklarında ismet, sıdk, fetanet, emanet sıfatları zorunlu olduğu gibi dini hükümleri tebliğ etme sıfatı da zorunludur. Onlar hakkında günah işlemek, hıyanette bulunmak, yalan söylemek, gaflet sıfatları imkânsız olduğu gibi, Allah'tan aldıklarını tebliğ etmemeleri de imkânsızdır. 


2 16:45:08 . 1 /£ 5.6. 17 5. 
dəri E Üş esə sə ə DİS Azə İYİSİ öl? 
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“Eğer siz Peygamberi yalanlıyorsanız bilin ki, sizden ön- 


ceki ümmetler de yalanlamışlardı. Peygambere düşen, sadece apaçık tebliğdir.” (Ankebut 29/18) 
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Bu âyetin gösterdiği gibi her peygamber kendisine tevdi edilen dini hükümleri ümmetine tebliğ etmiş, ümmetini irşad etmeye çalışmış, hiçbir kimseden fayda beklemeyerek sadece ilâhi emre uymak, insanlığı uyandırmaya, yükseltmeye hizmet etmek için fevkalade bir titizlik ve ulviyetle çalışmışlardır. Bu muazzam nimetin değerini bilenler ebedi mutluluğa ermişlerdir. Bunun değerini bilmeyip inkâr ve muhalefet içinde olanlar ebedi felakete maruz kalmışlardır. 


Artık o yüce zatlara böylece muhalefet edenler, başlarına gelecek felaketleri düşünsünler! 


Resul-i kibriyanın emrini bir kere kırmaktan Semalardan düşüp bin parça olmak bence asandir. 
Bütün aba ve ecdadın, bütün evlad ve ahfadın Benim de ruhi naşadım Resülullah'a kurbandır. 


12. Hz. Muhammed'in (a.s) Nübüvvet ve Risâleti 


Yüce Peygamberimiz, miladın 571. yılı Nisan ayına rastlayan Rebiulevvel ayının on ikinci günü pazartesi gecesi sabaha karşı beşeriyetin ufuklarını aydınlatmıştır. Değerli ömrünün 40. yılında nübüvvet (peygamberlik) makamına ulaşmış, üç yıl sonra da risâlet derecesine yükselerek İslâmi hükümleri bütün insanlığa tebliğ etmekle görevlendirilmiştir. 
Tam yirmi üç sene İslâm'ın hükümlerini kavmine tebliğ etmiş, birçok başarılara ulaşmış, İslâmiyet güneşi doğu ve batı ufuklarını nurlandırmaya başlamıştır. 


“m 
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“Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak göndermişizdir; fakat insanların çoğu bilmez.” (Sebe 34/28) 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URA m ən iu gi ei 


“Muhammed içinizden herhangi bir adamın babası degil, Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilendir.” (Ahzab 33/40) 


Bu âyetler Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) bütün insanlığın en büyük, en son peygamberi olduğunu ifade etmektedir. İşte Resül-i Ekrem Efendimiz'in (s.a.v) böyle peygamberlerin sonuncusu (hatemu'l-enbiya) ve bütün peygamberlerin en üstünü olması Cenab-ı Hakk”ın sonsuz ilim ve hikmetinin gereğidir. 


13. Hz. Peygamberin Üstün Mucizeleri 


Peygamber Efendimiz”in (s.a.v) peygamberlik iddiasında bulunduğu tevatürle bilindiği gibi, pek çok parlak ve fevkalade mucizeler göstermiş olduğu da kesin bir şekilde bilinmektedir. 


Mucize, peygamberlik iddiasında bulunan zatın doğruluğunu ve değerini tam anlamıyla ortaya koyan olağanüstü bir şeydir. 


Mucizelerin ortaya çıkması, ilâhi bir hikmet ve lütfun gereği olup, bunları gören veya tevatür yoluyla işiten bir kimsenin artık şüphe ve tereddütte bulunmasına gerek kalmamış olur. 


Mucizeler aslında müstakil değildir. Şüphesiz Cenab-ı Hak nice harikaları yaratmaya kadirdir. Buna inanmamak ilâhi kudreti inkâr etmeye götürür. 


Mucizelerin yanı sıra bir de kerametler vardır ki, bunlar da veliyullah olan bir zatın elinde peygamberlik iddiasında 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bulunmaksızın ortaya çıkan harikulade bir şeyden ibarettir. 
Bu harika o zat hakkında bir ilâhi ikram demektir. O kimsenin Allah katında makbul biri olduğuna işaret eder. 


Bir de sihir vardır ki, bu ilk bakışta harikulade bir şey gibi görünürse de aslında harikulade değildir. Belki birtakım sebeplere dayanır. Kim o sebepleri bilirse bunları gösterebilir. Sihir, meşru olmayan sebeplere dayanan, dinen yasak olduğu için onu yapanlar Allah katında sorumludurlar. 


14. Hissi ve Akli Mucizelerin Mahiyeti ve Kısımları 


Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) mübarek mucizeleri bir anlayışa göre hissi ve akli mucizeler olmak üzere ikiye ayrılır. Hissi mucizeler, Hz. Peygamber'in (s.a.v) peygamberliğine hissi olarak işaret eden harikulade şeylerdir. Ayın ikiye ayrılması gibi. (inşikak-ı kamer) 


Akli mucizeler ise Resul-i Ekrem Efendimiz'in (s.a.v) peygamberliğine akli yolla işaret eden pek çok olağanüstü haller ve eserlerdir. Kur'an âyetleri gibi. 


Hissi mucizeler başlıca üç çeşittir: 


1. Peygamberimiz'in (s.a.v) mübarek vücudunda bazı alametler vardır. Mübarek ecdadından kendisine intikal eden bir nübüvvet nurunun yüzünde parlaması, iki mübarek kemiği arasında, mübarek kalbinin hizasında “nübüvvet mührü” denilen bir nişanın bulunması, mübarek zatında fevkalade bir güzelliğin bulunması gibi. 


2. Resul-i Ekrem Efendimizin peygamberlik sıfatlarına ait birçok değerli işler vardır. Bütün ahlâki güzellikler ile nitelenmiş olması gibi. Konuşma üslubunun Zirvesinde olması, şefkat ve merhametle, kahramanlık ve dayanıklılıkla, doğruluk ve dürüstlükle vasıflanmış olması da bu türdendir. 


96 » İSLÂM AKÂİDİ (TEVHİD İLMİ) 


3. Yüce Peygamberimizin zat ve sıfatlarının dışında birtakım harikaları vardır. Mübarek parmağının bir işaretiyle ayın ayrılıp sonra tekrar birleşmesi, mübarek parmaklarından lezzetli suların fışkırması, attığı taşların düşmanın gözlerine isabet etmesi bu tür hissi mucizelerdendir. 


Resul-i Ekrem Efendimizin akli mucizeleri de şu altı çeşitten ibarettir: 


1. Hiçbir kimseden okuyup yazmadığı halde bütün mükemmellikleri ve erdemleri içinde barındıran, en güzel bir dini tesis etmeyi başarması. 


2. Peygamberlik çağına kadar okumamış, yazmamış, ilahiyat ve benzeri hususlarla meşgul olmadığı halde daha sonra bu konuda bütün insanlığa bir saadet rehberi olan Kur'ân- ı Kerim gibi mucize bir kitap getirmesi. 


3. Peygamberlik görevi uğrunda her türlü fedakârlığa katlanıp dünya nimetine ve varlığına asla meyletmemesi. 


4. Dualarının Allah katında kabul olması. Nitekim İran Kisra'sı hakkında “Ya Rabbi! Onun saltanatını parçala” diye dua buyurmuştu. Gerçekten çok zaman geçmeden Kisra'nın saltanatı sona erdi. Memleketi İslâm mücahitleri tarafından fethedildi. 


5. Geçmiş ve gelecek zamanlara ait birtakım gaybi bilgilerden haber vermiş olması. İstanbul'un fethedileceği hakkındaki müjdesi gibi.” 

6. Üstün niteliklerinin değişme ve bozulmaya uğramamış bütün kutsal kitaplarda hatırlatılması, bu hakikatı bütün ehl-i kitaba karşı iddia etmiş olması. 


Salat ve selam onun üzerine olsun! 


2 Süre-i Fetih ve İstanbul'un Fethi isimli eserlerimizde ayrıntılarıyla yazılmıştır. 


BEŞİNCİ BÖLÜM 
AHİRET 


1. Öldükten Sonra Dirilme Konusundaki 
Akli ve Nakli Deliller 


Bilindiği gibi hayat sahibi olan yaratıklar ölüme mahkümdur. Bir insan ne kadar uzun yaşarsa yaşasın, yine de bir gün ölecektir. Bu ölüm haline “mevt” (532) denir. 


İnsan ölünce ruhu da lâyık olduğu bir makama ulaştırılır. Bu bir “kıyamet-i suğra”dır (küçük kıyamet). Fakat bu yaratıkların ölümü geçicidir. Bir gün gelecek bütün bu ölmüş yaratıklar ruhlarının kendine iade edilmesiyle yeniden diriltilip kalkacaklardır. Bu da bir “ba's” (dirilme) durumudur. Bunun arkasından mahşer denilen bir âleme sevk edileceklerdir. Dünyadaki amellerine göre ya mükâfat ya da ceza göreceklerdir. Bu da bir “kıyamet-i kübra”dır (büyük kıyamet). 
Bizler, Allah'a hamdolsun ki, bu ahiret gününe, bu ebedi hayata inanıyoruz. Şüphe yok ki, bu kâinatı yoktan yaratmış olan Yüce Allah, bu kâinatı yok ettikten sonra tekrar yaratmaya kadirdir. Var iken yok olanı yeniden yaratmak, elbetteki onu hiç yokken yaratmaktan daha kolaydır. Artık yok olanın yeniden yaratılması ilâhi kudret açısından neden mümkün olmasın? 


Bununla birlikte insanlar ölüp vücutları dağılarak zerrelere ayrılsa ve bütünüyle yok olsa da onların asli unsurları yok olmayacaktır. İşte insanlar bu asli unsurlarıyla yeniden oluşturularak hayat bulacaklardır. Nitekim bir hadisi şerifte: 


sər “əə AL o . . > Yi ATU əs 


“Bütün Ademoğullarını toprak yiyecektir. Acbu”z-zeneb denilen kısım hariç. İnsanoğlu ondan yaratılmıştır ve tekrar 
ondan meydana getirilecektir ™® buyrulmaktadır 3 


İnsanlar bundan yaratılmışlar ve bundan yeniden yaratılacaklardır. Allah'ın kudretini düşünen bir insan, bu gibi yaratılışların imkânın konusunda ve dinen açıklanan gerçekleşmesinde asla şüphe ile bakmaz. Başlangıçta bir damla sudan (meniden) meydana geldiğimizi düşünmemiz gerekmez mi? 


ə ie A ea hi JAN gözi Ge 


“Biz ilk yaratışta yorulduk mu? Hayır; onlar yeniden yaratılmaktan şüphe etmektedirler.” (Kaf 50/15) 


Bu âyet bu konuda şüphe edenleri gafletten uyandırmaya yeterlidir. Evet, şüphe yok ki, insanları yoktan var eden Yüce Yaratıcı, bunları ölüp zerrelere dönüştükten ve büsbü- 


30 FI-Muvatta, Cenaiz, 48; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 322, 428, Müslim, Fiten, 142; Ebu Davud, Sünnet, 24. 

51 Acbu”z-zeneb sözlük olarak kuyruk sokumu anlamına gelmektedir. Omurga kemiğinin son parçasında bulunan ve insanın tüm karakter özelliklerini taşıyan bir tür DNA'sıdır. Konuyla ilgili detaylı olarak bk. Yusuf Şevki Yavuz, “Acbü'z-zeneb” maddesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, , I, 319-320. 
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tün yok olduktan sonra da azametli kudretiyle tekrar yaratmaya kadirdir. 


gaz giz İS 2 ME ll Gİ gi Gas 2 


“De ki: "Onları ilk defa yaratan diriltecektir. O, her türlü yaratmayı bilendir” (Yasin 36/79) âyet-i celilesi de bu gerçeği ifade etmektedir. Yani o kudret sahibi Yaratıcı, yaratmış olduğu şeylerin bütün ayrıntılarını ve niteliklerini bilir. Onları yeniden yaratmaya yüce kudreti çok fazlasıyla kadirdir. 


2. Kıyamet Alametleri 


Ahiret hayatından önce bazı olaylar vardır ki, onlara kı- 


yamet alametleri (eşrat-ı saat) denir. Bunların başlıcaları şunlardır. 


1. Kırk gün devam edecek olan bir dumanın (duhan) ortaya çıkması. Bunun isabet ettiği müminler nezleye tutulmuş gibi olacaklar, kâfirler sarhoş gibi bir duruma geleceklerdir. 


2. Deccal adında bir şahıs ortaya çıkacak, tanrılık iddiasında bulunacak ve istidracö adı verilen birtakım olağanüstü haller gösterecektir. 


3. Bir dabbenin, bir çeşit hayvanın yerden çıkarak insanlar ile konuşmasıdır. Bunun Mekke-i Mükerreme'de Safa tepesinden veya Taif'ten çıkacağı rivayet edilmektedir. 


4. Güneş geçici bir zaman için batı tarafından doğacaktır. 


5. İsa (a.s) gökyüzünden yeryüzüne inip bir müddet Hz. 
Muhammed'in (a.s) şeriatı ile amel edecektir. 


6. Yecüc ve Mecüc adında iki kabile yeryüzüne yayılıp fesada çalışacaklardır. 
32 İstidrac: Günahkörlığı ve küfrü apaçık olan birinin elinde, arzusuna uygun 


olarak gerçekleşen harikalardır. Bazı dualarının kabul edilmesi gibi. Bu hal o şahsın daha çok ilâhi azaba uğramasına sebep olacaktır. (Müellif. ) 
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7. Üç adet yer batması (hasef) meydana gelecektir ki, bunların biri doğuda, biri batıda, diğeri de Arap Yarımadasında ortaya çıkacaktır. 


8. Yemen tarafından dehşetli bir ateş çıkacaktır. 


Bu alametlerin hepsi aslında mümkün, gerçekleşebilir olup sünnetten deliller ile sabittir. Bu gibi olaylar ilâhi kudret ile bir hikmete dayalı olarak meydana gelebilir. Artık bunları uzak bir ihtimal olarak görmeye ve tevil etmeye gerek yoktur. Allah her şeye kadirdir. 


3. Ahiret Hayatı ile İlgili Temel Hususlar 


Ahiret hayatında meydana gelecek başlıca hususlar şunlardır: 


1. Kabir sorgusu: Her ölen kişi kabrine defnedilince veya denizde boğulup ölünce ya da bir hayvan tarafından yenilip onun karnına girince kendine yönelecek hitabı anlayacak bir derecede ruhu kendisine iade edilir. Sonra kendisine münker ve nekir adında iki melek gelerek, “Rabbin kimdir, peygamberin kimdir, dinin nedir, kıblen neresidir?” şeklinde soru sorarlar. Eğer o kimse mümin olarak ölmüş ise bunlara güzelce cevap verir, gözlerinin önünde cennet kapıları açılır, büyük bir neşe içinde kalır. Fakat kâfir veya münafık ise ne diyeceğini bilemez. Gözleri önünde cehennem kapıları açılır. 
Çeşitli cezalara maruz kalır. Nitekim bir hadiste; 


dir 2” a e.ə “77 Ta s İY seda 
“Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir, ya da ateş çukurlarından bir çukurdur”? buyrulmuştur. 


2. Cesetlerin dirilmesi: Ölen bütün insanlar zamanı gelince bir hayat bularak kabirlerinden, bulundukları yerlerden 


3 Tirmizi, Sıfetu”l-kiyame, VII, 500, hadis no: 2384. 
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kalkacaklardır. “Mevkıf” denilen bir yere sevkedileceklerdir. 
Orada hesaba çekilecekler, dünyada yaptıklarından sorulacaklardır. Amel defterleri açılacak, kendi amellerine kendi bedenlerinin tüm organ ve parçaları şahitlik yapacaktır. Bir âyette şöyle dile getirilmektedir: 


ə... ua. s rt 3214 43.4) 
yl əz döz di Öl: Gi ESEC 


“Bunlar, yalnız Allah'ın gerçek olduğunu, ölüleri diriltliğini, gücünün ber şeye yettiğini, şüphe götürmeyen kıyamet saatinin geleceğini, Allah'ın kabirlerde olanı dirilteceğini gösterir.” (Hac 22/6—7) 


Bir başka âyette de şu şekilde ifade edilmektedir: 


“Rabbine andolsun ki hepsini, yaptıklarından sorumlu tutacağız.” (Hicr 15/92-93) 


3. Mizan: Yeniden hayat bulup kalkacak insanların dünyada iken yapmış oldukları amelleri mizana (ölçüye) vurulacaktır. Hayırlı amelleri ağır basanlara amel defterleri (kitapları) sağ tarafından verilecek, bunlar büyük bir kurtuluşa ulaşacaklardır. Kötü amelleri ağır basanlara kitapları sol taraflarından verilecek ve büyük bir hüsrana uğrayacaklardır. 


Peygamberler, şehitler ve sıddıklar bu hesaba çekilme işleminden muaftır. Kısaca herkes ahirette amellerinin karşılığına kavuşacaklardır. Kur'an'da bu husus şöyle ifade edilmektedir: 


32322 2 or 


F ye 55 İn yer ə ön Karrar kəs, x ya 
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“Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür.” (Zilzal 99/7-8) 


4. Havz-ı Kevser: Mahşer gününde Peygamber Efendimiz'e (s.a.v) ihsan edilen çok latif, çok lezzetli bir havuz vardır. Bunun suyundan içme nimetine ulaşan müminler kendilerinde belirecek olan şiddetli hararetten kurtulup büyük bir zevke ulaşacaklardır. Gİ QIMIZ “Doğrusu sana kevseri vermişizdir” ayeti müfessirlere göre bu havz-ı kevseri ifade etmektedir. 


5. Şefaat: Ahiret gününde bir kısım günahkâr müminlerin affedilmeleri ve bir takım kimselerin de daha fazla ilâhi nime- te ulaştırılmaları için peygamberler ile ümmetin ileri gelenleri Yüce Allah'tan istirhamda bulunacaklardır. En büyük şefaat sahibi Hz. Muhammed'dir (s.a.v). Şefaat-ı uzma (büyük şefaat) ve makam-ı Mahmut ona mahsustur. Bir âyet-i kerimede, 


z 


Yİ aa AN öl “ədd AS I je ETIA 


“O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez” (Taha 20/109) buyrulmaktadır. 


Resul-i Ekrem Efendimiz de, 


“Benim şefaatim ümmetimden büyük günah işlemiş olanlar içindir”3* demektedir. 


6. Sırat: Bu cehennem üzerine kurulmuş bir köprüdür. 
Bütün insanlar bunun üstünden derecelerine göre bir kolaylk ya da zorlukta geçeceklerdir. İtaatkir müminler süratle 


3 Ebu Davud, “Sünnet”, 21, Tirmizi, “Kıyamet”, 11. 


AHİRET s 105 


geçip cennete gireceklerdir. Kâfirler ile bir kısım isyankarlar buradan geçemeyip cehenneme düşeceklerdir. Nitekim bir âyette şöyle buyrulmuştur: 


əki Qaz dz) giz os Biy is, IF 

“Sizden cehenneme uğramayacak yoktur. Bu, Rabbinin yapmayı üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür.” (Meryem 19/71) 


7. Cennet: Bu şu anda mevcut bir sevap yurdudur. Bir saadet âlemidir. Müminler burada ebedî olarak kalıp ilâhî nimetlere ulaşacaklar ve Yüce Allah'ın cemalini göreceklerdir. 
Bu nimetlerin çeşitlerini ve güzelliklerini insan aklı idrak etmekten acizdir. Bir âyette şöyle geçmektedir: 


Muz 205” o i.a” Aa Ñ 2e y in. 
Lö OS sə bbe də Dyp il zl Sİ 


“Kullarımızdan Allah'a karşı gelmekten sakınanları mirasçı kılacağımız Cennet işte budur.” (Meryem 19/63) 


8. Rüyetullah: Cennete giren müminler, Cenâb-ı Hakk'ı onun ulühiyetine lâyık bir şekilde görme nimetine ulaşacaklardır. Onu görmek, aklen mümkündür ve Kur'an tarafından da açık bir şekilde ifade edilmiştir. Mademki Allah Teâlâ gerçek bir varlıktır, o halde görülmesi de mümkündür. Bunun gerçekleşeceği şu âyetle sabittir: 

° jeh or € 2 
5 bü ey pi ri 5 ob jsa 20) 

“O gün bir takım yüzler vardır, Rablerine bakıp parlayacaktır.” (Kiyamet 75/22-23) 


Bir hadis-i şerifte de, 


, İp ”” 2 


ö alla ? zl da o O YAS S8) öyə 
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“Dolunay haline geldiği gecede ayı nasıl görüyorsanız Rabbinizi de öyle göreceksiniz. Birbirinize engel olmayacaksınız, 5 


9. Cehennem: Şu anda var olan bir azap yurdudur. Yakıcı bir yerdir. Kâfirler burada ebedi kalacaklardır. Günahkâr olan bazı müminler de geçici bir süre kalacaklar, sonra Allah'ın affına mazhar olup kurtulacaklar ve cennete gireceklerdir. Bir âyette şöyle buyrulmuştur: 


BİNE alar İNİN Yener AYIN 


“İyiler nimet içindedirler. Allah'ın buyruğundan çıkanlar cehennemdedirler. Din Günü oraya girerler.” (İnfitar 82/13-15) 


Diğer bir âyette de şöyle ifade edilmektedir: 


“Allah kendisine ortak koşmayı elbette bağışlamaz, bundan başkasını dilediğine bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse, şüphesiz büyük bir günahla iftira etmiş olur.” (Nisa 4/48) 


Sonuç olarak bütün bu ahiret halleri ilâhi kudret ile gerçekleşen durumlardır. Bunlara dair tüm ilâhi kitaplar bilgi vermiştir. İlahi adalet de bunların varlığını gerektirmektedir. 
Yaratılışımızın gayesi, Yüce Allah'ı tasdik etmek, ona kulluk görevini yapmak, O'nun tüm emir ve yasaklarına itaat ederek ve onları gözeterek O'nun lütuflarına mazhar olmaktır. 
Kur'ân-ı Kerim'de, 


xx... 


“Cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etmeleri için yarattım” (Zariyat 51/56) buyrulmaktadır. 


Yüce Yaratıcı hazretlerinden başarılar dileriz. 


” Buhari, “Mevakıt, 16; “Tevhid”, 24. 


ALTINCI BÖLÜM 
KAZA ve KADER 


1. Kaza ve Kaderin Mahiyeti 


Kaza ve kader konusu oldukça önemlidir. Çok fazla derinleşmeyi gerektirir. Bu konuda din bilginlerinin ve filozofların birçok görüş ve düşünceleri vardır. 


Maturidiyye'ye göre kader, ileride olacak şeylerin zamanını, yerini, nitelik ve özelliklerini ve diğer tüm ayrıntılarını Yüce Allah'ın ezelde bilip takdir etmesi ve belirlemesinden ibarettir. Buna göre kader, ilim ve irade sıfatıyla ilgilidir. Kadere, ezeli takdir de denir. Kaza ise Yüce Allah'ın ezelde irade ve takdir ettiği şeyleri zamanı gelince ilim ve iradesine uygun olarak yaratmasıdır. Bu da tekvin sıfatıyla ilgilidir. 


Eşariyye'ye göre ise kader, her şeyi en uygun bir biçimde yaratmaktır. Kaza ise her varlığın ezelde, o şeylerin meydana geleceği zamanı ve mekânı, güzellik ve çirkinlik, fayda ve Zarar, sevap ve ceza gibi niteliklerle, Yüce Allah'ın takdir edip belirlemesidir. 


Mu'tezile ise kullardan ortaya çıkan isteğe bağlı fiillerde kaza ve kaderin olduğunu inkâr ederler. Onlar, bu fiillerin 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gelmesini bu ilme dayandırmazlar. Kulların istek ve iradesine bağlarlar. Kulların bir zorlama altında bulunmasını reddetmek için böyle bir görüşü benimsediler. Halbuki bu iddiaları sağlam degildir. sü 55 HE Se də “Allah'tan başka bir yaralan var mıdır?” (Fatır 35/3) âyetine aykırıdır. 


Filozoflara gelince, bunlar kaza ve kader konusunda şöyle derler: “Var olan şeyler ya bizzat hayırdır, iyidir; kendilerinde şer, kötülük yoktur. On akıl ve felekler gibi. Ya da kendilerinde iyilik ve hayır galiptir, fazladır. Ay altında bulunan âlemde olduğu gibi. Çünkü bu âlemde hastalıklar türün- den pek çok şer varsa da sıhhat ve afiyet bundan fazladır. 
Aynı şekilde üzüntü varsa da mutluluk daha fazladır. Sonra bu âlemi bütün kötülüklerden uzak tutmak mümkün olamaz. 
Çünkü kötülüklerden uzak olan birinci kısımdır. O halde hayır, Allah'ın iradesiyle eşyaya asli bir unsur olarak dâhil edilmiştir. Kötülük ise zorunlu olarak gerçekleşir, kazaya kendiliğinden veya bir sebeple dâhil olur. Böyle hayrı ve iyiliği daha çok olan bir âlemin varlığını kabul etmek gerekir. Çünkü az bir kötülük için hayrı ve iyiliği terk etmek daha büyük bir şer olur. Mesela, âlemin hayat bulmasına sebep olan yağmurlar, bazı evlerin yıkılmasına sebep olacağından veya karada ve denizde bulunanlar acı çekeceğinden terk edilmesi hikmete uygun değildir. Nitekim bir vücudu kurtarmak için bazı organların kesilmesine razı olunur. Çünkü büyük fayda bundadır. İşte bu âlemin bazı kötülükleri barındırmakla beraber takdir edilip yaratılması buradaki faydaların ve hayrın çokluğuna dayanmaktadır. 


2. Kazanın Kısımları 


İlahi kaza (hüküm), mübrem (kaçınılmaz) ve muallâk (askıda) olmak üzere iki kısma ayrılmıştır. Levh-i mahfuzda 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mübrem olarak yazılmış olan kaza mutlaka meydana gelir. 
Muallâk olarak bulunan kazanın değişmesi de gerçekleşmesi de mümkündür. Nitekim Kuran-ı Kerim'de, 


) 
# : 23 ” 0 > Ca o p A e zə” gi A o” 
SİN al ale q ə g olaq DA 
“Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır, Ana Kitap O"nun açısından bütün eşya zorunludur, mübremdir. Cenab-ı Hakk'ın bildiği ve takdir ettiği her şey mutlaka o şekilde gerçekleşecektir. 


Mutluluk ve mutsuzluk (saadet ve şakavet) zorunlu kaza kısmındandır. Mutluluk, önceden kâfir olsa da iman üzere ölmektir. Mutsuzluk ise önceden iman üzere olsa da küfür üzere ölmektir. Artık sonuç ilk duruma göredir. Bunda değişme yoktur. 


3. Kaza ve Kadere İnanmanın Gerekliliği 


Bilindiği gibi kaza ve kader konusu çok önemlidir. Bunları bütün derinliğiyle anlamaya insanın kabiliyeti yeterli değildir. Biz bunların varlığına iman etmekle beraber mahiyetlerini Allah'ın ilmine havale ederiz. Evet, biz Müslümanlar, 


e A 4 
gu be beş 
“Allah dileğini yapar” (Al-i İmran 3/40) ve, 
A oo A ə “ 
ul HAZ ALI öl 
“Yüce Allah şüphesiz istediğini yapar” (Hac 22/14) ayetle- 


rinin ifade ettiği hükme dayanarak Allah'ın dilediğini meydana getireceğine, irade ettiği şeye hükmedeceğine inanırız. 


oí o l a... 
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“Allah kullarının küfre düşmesine razı olmaz” (Zümer 39/7) âyeti gereğince Allah'ın küfre ve şirke razı olmadığına inanırız. Şuna da inanırız ki, Allah'a ait olan kaza ve kader- den maksat, Allah'ın iradesinin ve kudretinin her şeyi kuşatuğını ortaya koymaktır. Çünkü tüm varlıklar Allah'ın dilemesi ve yaratmasıyla olmuştur. Bu yaratma, kudreti ve iradeyi gerektirir. Zira Yüce Allah için zorunluluk söz konusu olamaz. Her yaratık, her olay; onun ilim ve iradesine, kudret ve hikmetine bağlı olarak meydana gelir. 


Ancak Yüce Allah tam bir hikmet ve adalet sahibi olduğundan kullarına da bir kudret ve irade, bir seçme ve tercih etme kabiliyeti vermiştir. Bir kul sahip olduğu kabiliyetleri hayra sarf ederse Allah onun için hayır yaratır. Aksine şerre sarf ederse Cenâb-ı Allah da onun hakkında şerri yaratır. Ancak hikmete uygun olan bu ilâhi fiilde bir mecburiyet ve baskı söz konusu olamaz. Kullar da kendilerini bu ihtiyari fiillerinden dolayı mazur ve kaderin pençesinde mahküm göremezler. 


Şunu da ilave edelim ki, kadere razı olmak herhangi bir kötülük ve yanlışlığa razı olmayı gerektirmez. Mesela, bir kimse hakkında küfür takdir edilmesi, o kimsenin kötü haline, yanlış seçimine bağlı olduğundan bu konudaki ilâhi takdir hikmetin bir sonucudur. Bu sebeple bu takdire razı olunur. Fakat o kimsenin kendi iradesiyle küfre meyletmesinden dolayı bu küfür, o şahsın kötü isteğine bağlı olduğundan buna razı olamayız. Bu aslında yasak bir fiil olduğundan sahibini mazur göremeyiz. 


Netice olarak Yüce Allah'ın ezeli iradesi kulların elinde bulunan ve fani olan seçim ve isteğe tâbi olmakta ve ona göre meydana gelmektedir. Allah'ın ezeli ilmi gelecekteki tercihleri, olayları kapsadığından ezeli iradesi, kullarının bu tercihlerine, bu fiillerine göre ezelde bir hikmet sonucu gerçekleşmektedir. Bu sorumluluk dünyası bunu gerektirmektedir. 
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Artık bunda bir zorunluluk, yani cebir ve baskı söz konusu olamaz. Hiç bir kimse kendi ihtiyari fiillerinden dolayı kendisini mecburiyet altında kalmış sayamaz. 


ATETA TARTE AA SER 


“İnsarilar amellerine göre cezalandırılırlar. Amelleri hayr ise cezaları da hayr olur, amelleri kötü ise cezaları da kötü olur.” 


Sonuç itibariyle Yüce Allah'ın her fiili, her irade ve takdiri bizzat güzeldir. Kulların fiilleri ise kısmen güzel, kısmen çirkindir. Bundan dolayı kullar bu fiillerine göre mükafat veya ceza görürler. 


4. Hüsn (Güzellik) ve Kubhun (Çirkinlik) Mahiyeti 


Hüsn sözlükte güzellik demektir. Kubh ise çirkinlikten ibarettir. İslâmi bir terim olarak dünyada övülme, ahirette de sevapla ilişkili olmasıdır. İbadet ve kulluk gibi. Veya insan fıtratına uygun olması gerekir. Ferah gibi. Veyahut bir olgunluk sıfatı olması gerekir. İlim gibi. Kubh ise bir şeyin aklen ve dinen çirkin olup dünyada kınanmaya, ahirette azaba sebep olmasıdır. Küfür ve diğer başka yasaklanan hususları işlemek gibi. 


5. Hüsn (Güzellik) ve Kubhun (Çirkinlik) Hükümleri 


Hüsn ve kubh, liaynihi ve ligayrihi kısımlarına ayrılır. Allah'ın emrettiği şeylerdeki güzellik ya liaynihi güzelliktir ki, bu emredilen şeyin kendi özünde var olan bir güzelliktir. Veya ligayrihi güzelliktir ki, bu da başkasından kaynaklanan bir güzellikten dolayı meydana gelen güzelliktir. Mesela insan iman etmekle emredilmiştir. İmandaki güzellik liaynihi güzelliktir. Aynı şekilde müminler cihadla emredilmiştir. Cihad ise insanlara eziyet vermeye, beldeleri tahrip etmeye sebep olacağından ondaki güzellik kendi özünden kaynaklanan bir güzellik değildir. Belki ilâhi dini yaymaya ve insanlara ulaştırma- ya, İslâm varlığını müdafaa etmeye vesile olacağından dolayı güzeldir. Bu sebeple bunun güzelliği ligayrihi güzelliktir. 


Liaynihi güzellik de iki kısımdır: Birincisi liaynihi hüsne asla benzemeyen hüsündür. Yüce Allah'a iman etmenin güzelliği gibi. Bu konudaki ilâhi emrin sorumluluğundan insan asla kurtulamaz. İnsan zorlama durumunda bile kalbiyle tasdik etmesi gerekir. Diğeri de ligayrihi hüsne benzeyen liaynihi hüsündür. Dil ile Allah'ın varlığını kabul etmeyi ifade etmek gibi. 


Oruç, zekât ve haccın güzellikleri de bunun gibidir. 
Bunlarda biraz zahmet bulunacağı için bunlardaki güzellik, ligayrihi hüsne benzemektedir. Bu tür emirler hakkındaki ilâhi teklifler bazı sebeplere bağlı olarak kalkabilir. Zorlamaya ve şartlara bağlı olarak dil ile ikrar terk edilebilir. 


Kubh'a gelince bu da liaynihi ve ligayrihi kubh olarak iki kısma ayrılır. Şöyle ki; algılanabilir fiillerden olan bir şey, kesin olarak yasaklanmış olursa bundaki çirkinlik liaynihi çirkinlik olur. Haksız yere meydana gelen bir öldürmenin çirkinliği gibi. Bir işarete, geçici bir sebebe bağlı olan bir yasak ligayrihi çirkinliği ifade eder. Eşlerle adetli hallerinde cinsel ilişkide bulunmanın çirkinliği gibi ki, normalde eşlerle cinsel ilişkide bulunmak helal ve güzel olduğu halde, adet hallerinde ise bu durum eziyet olması sebebiyle yasaklanmıştır. İşte bu kendi özünde çirkinlik olmayan başka bir sebeple çirkin olan durumdur. 


Güzellik ile çirkinlik (hüsn ve kubh) konuları ve mahiyetleri itibariyle de akli ve şer'i olmak üzere bölümlere ayrılır. 


1. Yetkinlik sıfatı olana güzel, eksiklik sıfatı olana çirkin denir. İlmin güzel, cehaletin çirkin olması gibi. 


2. Maksada uygun olana güzel, maksada aykırı olana çirkin denilir. Adaletin güzel, zulmün kötü olması gibi. 
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3. Fıtrata uygun olana güzel, aykırı olana çirkin denir. 
Tatlının güzel, acı çirkin olması gibi. 


Bu üç şıkta sayılan güzellik ve çirkinlik aklidir. Haklarında dini bir emir ve yasak bulunmasa da bunların güzellik ve çirkinliğini akıl anlayabilir. Bu konuda ittifak vardır. 


4. Dünyada övülmeye, ahirette de sevaba vesile olana güzel, dünyada kınanmaya ahirette de cezaya sebep olana çirkin denir. İbadetlerin güzel, günahların çirkin olması gibi. 
Bu anlamdaki güzellik ve çirkinliğin akli mi yoksa şer'i mi olduğu konusunda ihtilaf vardır. Bu konuda fikir beyan eden üç mezhep vardır: 


a. Eş'ari mezhebi: Bu mezhebe göre güzellik emrin gereğidir. Yani emir, emredilenin güzelliğini gerektirir. Emredilen bir husus, Allah tarafından emredildiği için güzeldir. O aslında güzel olduğundan dolayı emredilmiş değildir. Mükellefler bunu böyle bilmelidir, yoksa emredilenin aslında güzel olup olmadığı hususu bizim tarafımızdan bilinemez. Akıl ise Allah'ın bu konudaki hükmünü anlamaya yardımcı olur. Bu hükmün hikmetin bir gereği olduğuna kanaat getirir. Bir başka ifade ile bir şeyin güzelliğine veya çirkinliğine hükmeden dindir. Akıl ise Allah'ın bu konudaki hitabını anlamaya, naklin doğruluğunu bilmeye yarayan bir araçtır. Bu sebeple kendilerine peygamber gönderilmemiş kimseler olan “ehl-i fetret” dini hükümlerden hiçbiriyle sorumlu tutulamazlar. 


U As ger a g oo q 
Yaj Emi > oyde LS leş 


“Peygamber göndermedikçe azap etmeyiz” (İsra 17/15) âyeti buna delildir. Çünkü bu âyet, kendilerine peygamber gönderilmemiş kimselerden azabı kaldırmıştır. 


b. Mu'tezile mezhebi: Bu mezhebe göre emredilen husus aslında güzel olduğu için emredilmiştir. Yasaklanan da 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aklen çirkin olduğu için yasaklanmıştır. Dinin bir açıklaması olmasa bu konudaki güzelliğe ve çirkinliğe hükmeden akıldır. Şu kadar var ki, din, güzelliği ve çirkinliği akıl tarafından açık bir şekilde anlaşılamayan hususları açıklar. 


c. Hanefi mezhebi (Maturidi Mezhebi): Hanefilerin çoğunluğunun mezhebidir. Bunlara göre güzellik ve çirkinlik emrin ortaya koyduğu bir husus, onun bir gereğidir. Emredilen güzel olduğu için Allah tarafından emredilmiştir. Bu konuda hüküm veren akıl değil, dindir. Çünkü güzel olan bir şeyden dolayı Allah'ın ahirette mükâfat vereceğine akıl hükmedemez. Cenâb-ı Hak üzerine hiçbir şey zorunlu değildir. 
Bu konuda hüküm veren dindir, Yüce Allah'ın bu konudaki ilâhi müjdesidir. Akıl ise aciz bir araçtır. Nefsani arzulardan ayrılmaz, ancak Allah'ın verdiği bir yetenek sayesinde hakkında dini bir hüküm olmasa da bazı şeylerin güzellik ve çirkinliğini idrak eder ve açıklar. Allah'ın varlığını bilmek ve mucizelere bakarak peygamberliğin doğruluğuna ulaşmak gibi. Dinin ortaya koyduğu konularda akıl açıklayıcı konumdadır. Bunun için fetret dönemlerinde yaşayanlar da bir tecrübe geçirdikleri takdirde Allah'ın varlığını bilmekle sorumludurlar. Çünkü akıl buna kanaat getirebilir. Akıl bütünüyle işlevsiz değildir. İmam Azam der ki; 

yedi Ya GÜN Yİ aa gu den z -I RES 

“Bütün afak ve enfüs Allah'ın varlığına delalet ettiği için O'nu bilip tasdik etmemek hususunda hiçbir kimse mazeret sahibi olamaz.” 


.... 9... 
gidilen “əyə 
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“Orada; "Rabbimiz! Bizi çıkar; yaptığımızdan başka, yararlı iş işleyelim" diye bağrışırlar. O zaman onlara şöyle deriz: "Öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği kadar bir süre sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Artık azabı tadınız, zalimlerin yardımcısı olmaz” (Fatır 35/37) âyeti de buna işaret etmektedir. 


Bu âyetteki nezir'den yani uyarıcıdan maksat, peygamberler ve ilâhi kitaplardır veya akıldır veyahut da yakınların ölümleridir. İnsan bunlardan ders alarak gafletten uyanmalıdır? İşte bu âyet, fetret döneminde yaşayanların Allah'ın birliğini kabul etmekle sorumlu olduğuna işaret eden bir düşünceyi içermektedir. 


Oyla üs Uy “Azap edici değiliz” âyetine gelince, denilmektedir ki, buradaki azaptan maksat ahirete yönelik bir azap değildir. Bununla dünyaya ait bir eziyet ve azap, mesela nesillerini kesmek yoluyla helak etme kastedilmiş olabilir. 
Bundan dolayı ahirete yönelik azap kastedilse de bunun kabul edilmemesi, bu azabı hak etmeye engel değildir. Yani, imandan mahrum olan fetret ehli, bir ilâhi af olarak azaba uğramasalar da aslında bu azaba müstahak olurlar. 


Bununla birlikte bu azabın olmamasından maksat, namaz, oruç gibi ibadetleri yapmadıklarından dolayı fetret ehlinin azaba uğramayacaklarını açıklamaktan ibaret olabilir. 
Çünkü bunlar, Allah'ın açık bir emri olmadıkça sırf akıl tarafından bilinecek şeyler değildir. Allah'ı bilip tanımak böyle değildir. 


Bu görüşe sahip olanlara göre fetret ehli, iman ve küfürle nitelenmiş olmadıkları takdirde azaba uğramazlar. Fakat küfür ve inkâr yolunu seçerlerse ahirette azaba uğrarlar. 
Bunlar mademki küfür tarafına sapmışlar, bunlar güzel bir şekilde düşünüp iman tarafını tutmaları gerekmez mi? Neden 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akıllarını, düşüncelerini kötü kullanmışlar? O halde elbette azabı hak etmişlerdir. 


6. Hasen (Güzel) ve Kabihin (Çirkin) Kısımları 


Güzel ve çirkin olan şeyler çeşitli açılardan liaynihi güzel, ligayrihi güzel, liaynihi çirkin, ligayrihi çirkin diye bölümlere ayrılırlar. Liaynihi güzel, özü itibariyle güzel olan şeydir. 
Doğru söz gibi. Ligayrihi güzel de özü itibariyle değil, makul bir sebepten dolayı güzel olan şeydir. Bir mazlumu bir caninin elinden kurtarmak için söylenilen yalan bir söz gibi. 


Ligayrihi çirkin de dine, ahlâka aykırı olan bir şeydir. 
Küfür ve isyan gibi. Ligayrihi çirkin ise aslında meşru iken bir sebepten dolayı çirkin sayılan şeydir. Yasaklanan günlerde tutulan oruç gibi. 


Emredilen şeylerin hükmüne gelince mutlak olarak liaynihi güzel olan bir emrin hükmü, onun ya yerine getirilmesiyle ya da vacip oluşunu ortadan kaldıran bir şeyin ortaya çıkmasıyla yerine getirilmekten düşmesidir. Mesela, farz bir namaz yerine getirilmesiyle sorumluluktan düşeceği gibi delilik veya hayız gibi bir sebep dolayısıyla da düşer. 


Ligayrihi güzel olan bir emrin hükmü de onun güzelliğine sebep olan şeyin vacip olmasıyla vacip, ortadan kalkmasıyla yerine getirilmekten muaf olmasıdır. Mesela abdest böyle bir güzelliğe sahiptir. Bunun güzelliğine sebep olan namaz farz olunca abdest de farz olur. Namaz farz olmayınca abdest de farz olmaz. 


Allah tarafından iletilmiş olan bir emrin özü itibariyle (liaynihi) mi yoksa başka bir vasıtayla mı (ligayrihi) güzel olduğuna bir alamet bulunmazsa bunun liaynihi güzel olması gerekir. Çünkü mutlak olan bir emir, o konuda en iyi olanın hükmüne döndürülür. 
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7. İmanın Şartları Işığı Altında 
Kelime-i Şehadetin Açıklanması 


Bilindiği gibi imanın şartları ve esasları altıdır. Bunlar Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve kadere iman etmekten ibarettir. Nitekim “Amentü” sözü bunları içerir. Bizim bu küçük eser de bu düzene göre alt bölüme ayrılmış bulunmaktadır. Amentü”nün sonunda da uz 27: e VE ATS Azə ” buyruluyor, bu şehadet ise İslâm'ın şartlarındandır. Demek ki bir insan bu altı esasa kalbi ile iman ederse Allah katında mü'min olmuş olur. 
Fakat onun bir mü'min ve İslâmiyet'i kabul etmiş bir muvahhit olduğunu halkın bilmesi, hakkında İslâm hükümlerinin uygulanması için bu imanını açıklaması gerekir. Bu ise kelime-i şehadeti okuyarak İslâm inancı üzere olduğunu ilan ve itiraf etmekle gerçekleşir. Bu sebeple kelime-i şehadet en kutsal bir ifadedir. 


Bu mübarek kelime ile ruhunun berraklığına, kalbinin kurtuluşuna parlak bir nişan olmak üzere dilini bununla süsleyen bir insan hakiki bir mü'min olduğunu göstermiş olur. 


Evet, Hakk'a inanmanın, İslâm esaslarını kabul etmenin en nurlu işareti bu kelime-i şehadettir. Çünkü İslâmiyet'in özeti Allah'ımızın birliğine, Peygamberimiz'in peygamberliğine kalp ile inanıp, dil ile bunları söyleyip, kabul etmekten ibarettir. Bir kimse, Allah'tan başka ilah ve tapınılacak mabud olmadığına inanırsa şirk ve azgınlığın karanlığından kurtulur, çok nurlu bir kulluk alanına adım atmış olur. Hz. Muhammed”in (s.a.v.) Allah'ın çok değerli bir kulu ve resulü olduğuna şehadet edince, Allah'ın yüce dinini kabul etmiş, üzerine düşen inanç, amel, ahlâk ve sosyal görevleri güzelce kavramış, bunların ilâhi iradenin bir eseri ve hikmetinin bir sonucu olduğunu kalp ile tasdik edip dil ile ifade etmiş ve bu sayede ebedi mutluluğa uzanmış olur. 
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Bundan dolayı kelime-i şehadet ile kulluk halini nurlandıran bir mü'min, imanın temel esasları olan Allah'ın birliğine, kudret ve azametine, peygamberliğin gerçekliğine, peygamberlere inmiş olan ilâhi kitaplara, bu kutsal kitapların haber vermiş olduğu kaza ve kadere, âlemin yaratılmış olduğuna, meleklere, ahirete ve ahirette gerçekleşecek dirilmeye, buradaki hesaba, cennet ve cehenneme ve diğer dini esaslara, namaz, oruç, zekât, hac gibi kulluk görevlerine inandığını itiraf etmiş olur. Çünkü Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) peygamberliğine şehadet etmek, onun bu konulara dair verdiği bütün hakikatleri kabul etmiş olmayı kapsar. Bu hakikatleri kabul ve ikrar eden uyanık ruhlu bir insan ise gerçekten çok münevverdir. Hakiki geleceğini tam anlamıyla temin etmiş mutlu bir kimsedir. Artık geleceği çok nurlu, çok iyiliksever, güvenilir olan böyle bir insan, her yönüyle tebrik edilmeye lâyıktır. Allah Teâlâ hazretleri böyle değerli kullarının sayısını çoğaltsın. Âmin! 


e . “ RP z 
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